
 
 

 
 
 

Zondag 20 december  2015         Vierde Advent           
                                Heilig Avondmaal 

 
Aanvang: 10.00 uur 

Kerkdienst: voorganger:    mw. ds M. Nijveld 
 ambtsdragers: mw. A. Hoek 

                                         mw. P. Zandbergen 

                   lector: mevrouw N. Tichelaar 
 koster: Leonore Brons 

 organist: Warner Fokkens 
                   Medewerking van de cantorij o.l.v. Christie van der Houw 

 
Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie  

 De 2e collecte is voor de wijkgemeente  
 
Zondag 20 december                                                                                               

Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Het is de vierde zondag van advent. 

Op deze dag vieren we het avondmaal als een maaltijd van hoop en verwachting. 

We zien uit naar het feest. 

Samen met de cantorij zingen we een tafelgebed geschreven door Henk 

Jongerius. Als gemeente zingen we telkens een slotregel mee. Zo zingen we aan 

het eind van het eerste en laatste couplet ‘Wees welkom onder ons’!  Mooi om 

dat te zingen nu het bijna kerstfeest is. 

We lezen verder uit het evangelie naar Lukas. Dit keer horen we hoe het kind 

van Elisabeth en Zacharias verwelkomd wordt. 

Kerstmorgen: zingen vóór de dienst                                                                                           

Op kerstmorgen 25 december begint de dienst gewoon om tien uur. Maar voor 

de dienst zingen we al twee liederen. Wie mee wil zingen, kome dus op tijd! 

 
 

 



Bijna-kerstmaaltijd      22 december in Bethel                                                                       

Kerst brengt mensen samen: dat is ook het idee van deze bijna-kerstmaaltijd.  

Mensen uit de buurt en kerken delen de maaltijd en iets van de inspiratie van 

Kerst.                                                                                                                                                     

Aanvang 18.00 uur, sluiting 21.00 uur; Prijs €5,--                                                         

Opgeven bij Margriet den Heijer; telefoon 070-360 37 07 of per email: 

www.margrietdh@hotmail.com 

Kerstverhalencafé,  Tweede Kerstdag in Bethel                                                             

Naast muziek horen ook verhalen bij Kerst.  In deze special van het verhalencafé 

vertellen we over ervaringen met Kerst, vroeger en nu.                                                                  

Juist op Tweede Kerstdag, met nauwelijks publieke activiteiten willen we een 

plek bieden waar we op verhaal kunnen komen, waar aandacht voor elkaar is, 

geen eenzaamheid.                                                                                                             

Aanvang 15.00 uur; einde 17.00 uur.  Wie wil blijven eten kan dit opgeven aan 

Margriet den Heijer,  www.margrietdh@hotmail.com 

Kerstavondviering Maranathakerk                                                                                      

Dit jaar is de kerstavondviering van onze gemeente in de Maranathakerk.                         

Een dienst met bekende kerstliederen,een versierde boom, een kerstspel en het 

kerstverhaal.  Het motto luidt: “Tijd voor Kerst”.  Het belooft een mooie en 

inspirerende avond te worden.                                                                                                        

Voorganger is ds Axel Wicke, ondersteund door veel jongeren en een heel team. 

Na afloop gezellig napraten met chocomelk en glühwein.                                            

Kerstavond 24 december, 19.30 uur 

                                                                           

Meeleven met elkaar 

Wilt u ziekte, opnames e.d. doorgeven aan een van de predikanten en/of aan pastoraal 

contactpersoon mw. Ria Smits-de Bruin (070-368 39 66) email: 

hmsmitsdebruin@hotmail.com 
 ** Hartelijk dank voor de mooie cyclaam, die ik uiteindelijk zelf vanuit de kerk 

heb meegenomen. We hadden een afspraak en anders had Ria Smits voor een 

gesloten deur gestaan.                                                                                        

Op het ogenblik zijn er onderzoeken gaande en ik hoop op een goede uitslag.                                 

Hartelijke groeten van Kitty Buis – Kuiper                                                                                                                                                                

** De heer Meindersma heeft vorige week zijn heup gebroken, is donderdag 

geopereerd en verblijft nu voor revalidatie in Nolenshage, 2e verdieping kamer 2, 

Mgr. Nolenslaan 22, 2555XZ 

Achter in de kerk liggen enveloppen met Kerst attenties. Zou u deze week mee 

willen helpen deze uit te delen, misschien bij u in de buurt?                                                  

Ze liggen op straatnaam. U weet, vele handen maken licht werk. 

Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór woensdag  
22.00 uur inleveren bij mw N. Tichelaar, Nieboerweg 214, 2566 GC Den Haag.  

Tel: 3642795,  e-mail: nettie.tichelaar@planet.nl 

http://www.margrietdh@hotmail.com/
mailto:hmsmitsdebruin@hotmail.com

