Kerstviering op zaterdag 18 december
in de Bergkerk

11.00 uur

Thema: ‘In de wieg gelegd’

Il

O

Medewerkers:
- ds. Martine Nijveld
- koster Guusje Vermeulen
- cantorij o.l.v. Christi van der Hauw-
Scheele
- organist/pianist Warner Fokkens
- pastorale vrijwilligers

Welkom
Aansteken van de kaarsen
Lied 479: vers 1 (cantorij), vers 2 en 4 (allen)

Een paar woorden over het thema van deze
viering

Gebed

Het kerstevangelie (gelezen en gezongen):
- Lukas 2:1-7
Lied 483: vers 1 (allen),
vers 2 (cantorij), vers 3 (allen)
- Lukas 2: 8-14
- Lied 503: vers 1 (cantorij),
vers 2 en 4 (allen)
- Lukas 2: 15-20
- Duet: Wiegenlied der Hirten an der
Krippe zu Bethlehem, vers 1 en 2

Schlaf wohl, du Himmelsknabe du,
schlaf wohl, du siiRes Kind!

Dich facheln Engelein in Ruh

mit sanftem Himmelswind.

Wir arme Hirten singen dir

ein herzigs Wiegenliedlein fir.
Schlafe!

Himmelsséhnchen schlafe!

Maria hat mit Mutterlieb

dich leise zugedeckt,

und Joseph halt den Hauch zuriick,
daR er dich nicht erweckt.

Die Schéflein, die im Stalle sind,
verstummen vor dir, Himmelskind.
Schlafe!

Himmelss6éhnchen, schlafe!

tekst: Christian Friedrich Daniel Schubart (1791)
melodie aus der Grafschaft Glatz, miindlich von
Heinrich Reimann

(1895)

Overweging

Lied 480: vers 1 en 2 (cantorij), vers 4 (allen)
Voorbeden en Onze Vader

Zegenwensen

Slotlied 481: vers 1 (cantorij en allen samen)
en vers 3 (allen)

Na deze viering volgt nog een ‘verrassing’!



