
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zondag   26 januari 2020              3e Zondag na Epifanie                                           
 
Aanvang: 10.00 uur  
Kerkdienst: voorganger: ds. Rob van Essen (Delft) 
 ambtsdrager: Aaltje Visser 
 lector: Nettie Tichelaar 
 koster: Leonore  Brons                   
 organist: Warner Fokkens 
Collectes: De 1e collecte is voor  Mercy Ships (zie toelichting) 
 De 2e collecte is voor Collecte jeugdwerk JOP(Sirkelslag – zie toelichting) 
 
Toelichting 1e collecte  Vandaag is de eerste collecte voor Mercy Ships. 

Mercy Ships is een internationaal werkende christelijke organisatie met als doel: 
“Ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen  door 
medische zorg te bieden en op deze wijze Gods liefde op een praktische manier de allerarmsten 
laten zien”. Mercy Ships werkt elke dag aan de verwezenlijking van hun doel. 
De medische zorg richt zich speciaal op nood in Afrika voor kinderen en volwassenen die te kampen 
hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen bij 
kinderen, daarnaast ook op tandheelkundige zorg. Ook worden training en voorlichting gegeven. 
U begrijpt dat voor dit mooie werk veel geld nodig is en daarom wordt uw hulp gevraagd. Bij de 
uitgang liggen folders van Mercy Ships met meer informatie, bijvoorbeeld over de mogelijkheid Mercy 
Ships een maandelijkse bijdrage te geven, en ook het bankrekeningnummer. Uw giften kunt u bij de 
aangifte Inkomstenbelasting aftrekken omdat Mercy Ships een ANBI instelling is. 
 
Toelichting 2e collecte Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen 
kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel 
Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de 
hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen 
en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt 
bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare 
programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-
16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). Collecte zodat JOP nieuwe spellen kan blijven 
ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk. Meer informatie: www.sirkelslag.nl 
 
Verkoop producten Fair-Tradewinkel en inzameling voedselbank 
Deze zondag zijn er weer producten te koop van de Fair-Tradewinkel. Producten die een eerlijke prijs 
garanderen voor boeren in derdewereldlanden. Daardoor kunnen zij weer investeren en hun 
kinderen naar school sturen. Er staan ook kratten voor de Voedselbank.                                                                                                                                                                                            
 

Zondag 2 februari Op zondag 2 februari vieren we als gemeente Den Haag-West samen in de 
Bergkerk. Deze gezamenlijke dienst zal een groen accent hebben. Het dubbelkwartet Discant 
verleent haar medewerking. 
 
 

 

 

 

http://www.sirkelslag.nl/


Op weg naar een groene kerk. 
Misschien is het u opgevallen, maar afgelopen week is de verlichting aangepast.  Alle lichtarmaturen 
in de hal, vestibule en beneden ruimtes zijn vervangen in een led uitvoering.  De zalen en gangen 
worden dagelijks de hele dag gebruikt door de kinderopvang en zal dus naar verwachting veel 
besparen. De leds geven meer licht en verbruiken veel minder energie, een besparing van ongeveer 
60%. De verwarming wordt ook op dit moment permanent gemeten en fijn ingesteld. 
Zo zijn we langzaam op weg naar een “groene Kerk”. 
 
In gesprek met bijbelse vrouwen – een oecumenisch aanbod op vier middagen 
In dit oecumenische aanbod op vier dinsdagmiddagen wordt telkens een bijbelse vrouw belicht. Wie 
is zij? Wat maakt haar zo bijzonder? Wat heeft zij ons vandaag te zeggen? En welke vragen hebben 
wij voor haar? Pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld halen vier bijbelse vrouwen voor het 
voetlicht: Ester, Mirjam, Tabitha en Hanna. Elke keer proberen we als deelnemers ook een brief aan 
hen te schrijven. Zo gaan we ‘in gesprek’. Ook wie niet alle middagen kan, is natuurlijk van harte 
welkom! 
Data en locaties: dinsdag 4 februari, in de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50 A (Ester, door pastor 
Duncan Wielzen) dinsdag 18 februari, in 't Praethuys van de H. Familiekerk, Tweede Verlengde 
Braamstraat – tegenover huisnr. 8 (Mirjam, door ds. Martine Nijveld) 
dinsdag 3 maart, in de Bergkerk (Tabitha, door pastor Duncan Wielzen) 
dinsdag 17 maart, in 't Praethuys (Hanna, door ds. Martine Nijveld) 
Telkens van 14.30 uur tot 16.30 uur. Info en opgave bij: ds. Martine Nijveld, tel. 070 779 07 24 // 06 
16 733 742, me.nijveld@ziggo.nl  
 
Vrijwilligers bijeenkomst op zaterdag 8 februari De kerkenraad van Den Haag-West wil graag 
haar waardering tonen aan de vrijwilligers, die zich regelmatig inzetten voor al het werk dat in onze 
gemeente te doen is. Daarom nodigt zij hen uit voor deze bijeenkomst op zaterdag 8 februari van 
16.00 tot 18.00 uur in Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30. 
Wij willen onder het genot van een hapje en een drankje elkaar ontmoeten en in gesprek komen.  
Op deze wijze werken wij aan een hechte gemeenschap. Wij proberen iedereen persoonlijk te 
benaderen, maar mochten wij u niet kunnen bereiken, u bent op deze wijze hiervoor uitgenodigd. 
Het is voor ons handig te weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. U kunt door middel van een 
berichtje naar Aaltje Visser of naar Ineke Rog zich aanmelden. 
Ineke Rog , Ineke.ammeraal@gmail.com  Aaltje Visser, elsevis@hotmail.com tel. 06-28806906 
 

Jubileumconcert in de Haagse Bergkerk om 15.00 uur 
Op zondag 9 februari a.s. vier ik mijn 40-jarig jubileum als organist. Ik ben op 14-jarige leeftijd 
begonnen in de Hervormde Sjalomkerk in Den Haag. In 1986 werd ik cantor-organist van de 
Hervormde Pauluskerk in de Vogelwijk in den Haag. Vanwege de sluiting van de Pauluskerk ben ik in 
2002 organist geworden in de toenmalige Opstandingskerk, de huidige Bergkerk.  
Tijdens dit bijzondere feestelijke matineeconcert, neem ik je mee op reis door de tijd mat boeiende 
stukken die de afgelopen 40 jaar voor mij belangrijk zijn geweest. In de Haagse Bergkerk op het 
prachtige Kloporgel. Mis die reis niet, stap op tijd in en proost mee! 
Er zullen werken klinken van J.S. Bach, G. Böhm, D. Buxtehude en G.Fr. Händel, maar ook 
bijzondere stukken van C. Saint-Saens, C.J. Grey, E. Gigout en F. Asma.  
Dit jaar worden L. Vierne (150 jaar geleden geboren) en L. van Beethoven (250 jaar geleden 
geboren) herdacht. Ook zij krijgen een plaats in mijn programma. Entree € 10.00, inclusief 
programma en consumptie. Na afloop word je getrakteerd op een hapje en drankje. 
Voel je welkom en neem zeker meer muziekliefhebbers mee! Warner Fokkens 
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Van de Kunstgalerij Voor de komende twee maanden hangen zes schilderijen van de oud 
onderwijzer de heer L. Lap. De heer Lap heeft vele reizen gemaakt naar Islamistische landen en in 
het bijzonder veel in Iran. De Arabische kalligrafie en teksten die in moskeeën hangen inspireerden 
hem dit in acryl weer te geven. Quom is de groene stad . In de grote bogen boven de poorten zijn 
prachtige versieringen te zien. In de stad Isphahan heeft de kleur blauw en turquoise de boventoon, 
in Shiraz is dat de kleur rood en in Alashtar zijn de kenmerken vooral bruin en gele tinten.  
Naast de schilderijen hangt meer informatie over deze Iraanse kunst. 
Namens de kunstcommissie, Marion en Anneloes 
 
Bezorgers (M/V) voor de wijkkrant gezocht. 
We zoeken twee bezorgers voor elk één bezorgwijk voor onze wijkkrant.   
De éne wijk omvat voornamelijk de Rozenstraat, Asterstraat, Anjelierstraat, het Irisplein, de 
Papaverhof en de Klimopstraat tussen Irisstraat en Magnoliastraat. In totaal gaat het momenteel om 
41 adressen, een klein aantal daarvan heeft een portiektrap. 
De andere wijk is tijdelijk, om uitval door operatie en herstel van deze operatie op te vangen. Dat zal 
van eind februari tot ca de zomer duren. Het gaat om een aantal straten in het Regentessekwartier, 
zonder trappen, tussen Regentesselaan en Suezkade. 
Aanmelding graag voor de Rozenstraatwijk bij Cees Kaas en voor de Regentessewijk bij Anneke 
Heskes. 
 

Blij met verantwoordelijkheid 
Verantwoordelijkheid kan als een last voelen, die je liever uit de weg gaat. Je bent meestal maar een 
klein schakeltje in iets wat niet goed is.  
Maar het zoeken naar en in de praktijk brengen van verantwoordelijk leven kan je ook menselijker, 
blijer en hoopvoller maken.  Rabbijn Jonathan Sacks heeft daar een prachtig en inspirerend boek over 
geschreven:  Een gebroken wereld heel maken – verantwoordelijk leven in tijden van crisis.’ Joodse 
ethiek (leer van het verantwoordelijk leven) omvat veel wijsheid en schoonheid. De komende maanden 
deel ik er wat van op elke eerste dinsdagavond van de maand. Welkom op  één of meer avonden. 
De eerste keer is op 4 februari 20 – 21.30 uur; dan leren we de vier eerste hoofdstukken uit genesis als 
verhalen van de geboorte van verantwoordelijkheid kennen.  Opgave en begeleiding: Klaas Bruins, 
kbruins@stekdenhaag.nl of tel. 070 3181656.  
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28.  
 
 
 
Meeleven met elkaar 

Wilt u  ziekte, opnames e.d. doorgeven aan een van de voorgangers en/of aan pastoraal contactpersoon Mw. Ria Smits - de Bruin  (070 
368 39 66,  e-mail: hmsmitsdebruin@hotmail.com) 
 

Dienst volgende week ( 2 februari ) 
Gemeenschappelijke dienst in de Bergkerk, voorganger ds. Martine Nijveld. 
De collectes volgende week: 1e collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 2e collecte Wijkgemeente 
Geen dienst in de Maranathakerk. 
 
Wijkgroet 
Heeft u een wijkgroet gemist kijk op www.bergkerkdenhaag.org 
Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór woensdag 22.00 uur inleveren bij  
M.A.(Ria) Schotte-Harkes, Tuinfluiterlaan 19, 2566 SH Den Haag, 
tel. 070-3257546. e-mail: ria.schotte@online.nl 
 
 
 
De Bergkerk vormt samen met de Maranathakerk en Buurt- en kerkhuis Bethel de Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West. 
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