
Goede Vrijdag 2021 vanuit de Bergkerk 

Ouderling van dienst: Anja Drost 
Pianist: Willem Brons 

Zang: Marjon Strijk, sopraan en Joost van Tongeren, bariton 
Livestream: Andreas Rodler 

Schilderijen kruiswegstaties: Ejti Štih 
Voorganger: ds Axel Wicke 

Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER! 
Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid! 
Allen:   En die niet loslaat het werk van Zijn handen. 

Welkom en groet 

Gebed: verzen uit Psalm 22 
Voorganger: Ouderling: 

Mijn God, mijn God,  
waarom hebt gij mij verlaten?  

U blijft ver weg van mijn bevrijding,  
Ver weg van de woorden die ik brul. 

Mijn God!’ roep ik bij dag, 
Maar gij antwoordt niet,  

Mijn God!’ roep ik de nacht door, 
Maar tot stilte kom ik niet.  

Bij u wisten onze voorouders zich veilig; 
zij vertrouwden op u en u verloste hen, 

tot u schreeuwden zij en vonden hulp 
en zij werden niet beschaamd.  

Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, 
Sinds mijn moeders schoot zijt gij mijn God! 

Blijf dan niet ver van mij,  
nu benauwing nabij komt; 
nu er niemand is die helpt.  

Ik ben uitgegoten als water,  
mijn hart lijkt in mijn binnenste gesmolten! 

Als een potscherf is verdroogt mijn 
kracht,  

u legt mij neer in het stof van de dood.  
Kwaadwilligen hebben mij omsingeld, 
zij doorstoken mijn handen en mijn voeten. 

Al mijn beenderen kan ik tellen, 
zij, zij kijken toe en zien het met mij 
aan. 

Onder elkaar verdelen zij mijn gewaden, 
over mijn kleding werpen zij het lot! 

HEER, blijf toch niet ver van mij,  
mijn sterkte, haast mij te hulp! 

Allen: Amen 

Voorganger: Getsemane 
Waakt met mij, éen nacht, éen uur, éen oogwenk,  

Opdat ik de plek voel waar gij zijt.  
Kunt gij waken, strijdend tegen lijfsdwang,  
Kunt ge ook troosten met aanwezigheid.  

Zóo zijn goden vaak op ’t eind vereenzaamd,  
Menschonwaardig haav’loos en verkild,  
Dat zij need’rig smeeken om de bijstand  
Van een vriend die ’t zelfde heeft gewild.  

En zij gaan ongaarne in de doodsstrijd  
Waar geen spiegel zelfs hen gadeslaat,  
En zij huiv’ren voor de bleeke nanacht,  

Als de haan kraait en de vriend verraadt.  

Waakt met mij, éen nacht, éen uur, éen oogwenk,  
Slaap is maar een smalle overzij,  

En wanneer de slaap u tóch vermeestert,  
Breekt uit dromen los, en waakt met mij. 

(Simon Vestdijk) 

Via Crucis van Franz Liszt 
Prelude: Vextilla regis predeunt (sopraan plus bariton) 

Vexilla Regis prodeunt, 
fulget crucis mysterium, 
qua vita mortem pertulitet 
morte vitam protulit. 
Impleti sunt, quae concinit 

Christus' vaandels verschijnen, 
't mysterie blinkt van 't kruis, 
waaraan het leven de dood doorstond 
en door de dood het leven 
bevorderde. 



David fideli carmine 
dicendo nationibus, 
regnavit a ligno Deus. 
Amen. 
O crux, ave, spes unica, 
hoc passionis tempore 
piis adauge gratiam, 
reisque dele crimina. 
Amen. 

Vervuld is wat David 
geloofwaardig bezong en 
de volkeren verkondigde: 
God regeerde vanaf het kruishout. 
Amen. 
Gegroet, o kruis, onze enige hoop 
schenk ons in deze lijdenstijd 
de vrome genade, en 
de zondaar barmhartigheid. 
Amen. 
 

1e statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld (solozang bariton) 

 
 

Pilatus: Innocens sum ego a 
sanguine justi hujus. 

Pilatus: Ik ben onschuldig aan het 
bloed van deze rechtvaardige. 
 

2e statie: Jezus draagt zijn kruis (solozang bariton) 

 
 

Jezus: Ave, ave crux! Jezus: Gegroet, o kruis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3e statie: Jezus valt voor de eerste maal (sopraan plus bariton) 

 

Jesus cadit. 
 
Stabat mater dolorosa 
juxta crucem lacrymosa 
dum pendebat filius. 

Jezus valt. 
 
Onder 't kruishout, droef van harte, 
stond de moeder allersmarte, 
waar haar zoon te lijden hing. 

 
4e statie: Jezus ontmoet zijn heilige moeder 

 



5e statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen 

 

6e statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus af met een doek 

 



7e statie: Jezus valt ten tweede male (sopraan plus bariton) 

 
 

Jesus cadit. 
 
Stabat mater dolorosa 
juxta crucem lacrymosa 
dum pendebat filius. 

Jezus valt. 
 
Onder 't kruishout, droef van harte, 
stond de moeder allersmarte, 
waar haar zoon te lijden hing. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8e statie: De vrouwen van Jerusalem (solo bariton) 

 



Jezus: Nolite flere super me, 
sed super vos ipsas flete 
et super filios vestros. 

Jezus: Ween niet om mij, 
maar ween om uzelve 
en om uw kinderen. 

 
9e statie: Jezus valt ten derde maal (sopraan plus bariton) 

 

Jesus cadit. 
 
Stabat mater dolorosa 
juxta crucem lacrymosa 
dum pendebat filius. 

Jezus valt. 
 
Onder 't kruishout, droef van harte, 
stond de moeder allersmarte, 
waar haar zoon te lijden hing. 

 
10e statie: Jezus wordt ontkleed 

 



11e statie: Jezus wordt aan het kruis geslagen (sopraan plus bariton) 

 
Crucifige. Crucifige. Kruisigt hem. Kruisigt hem. 

12e statie: Jezus sterft aan het kruis (solozang bariton en sopraan) 

 



Jezus: Eli, Eli, lamma Sabacthani? 
 
In manus tuas commendo spiritus 
meum. 
Consummatum est. 
 
Sopraan: Consummatum est. 

Jezus: Mijn God, mijn God, waarom 
hebt Gij mij verlaten? 
In uw handen beveel ik mijn geest. 
 
Het is volbracht. 
 
Sopraan: Het is volbracht. 

 
De paaskaars wordt gedoofd en de viertafel wordt leeggehaald. 

 
13e statie: Jezus wordt van het kruis genomen 

 
 
 
 
 
 

14e statie: Jezus wordt in het graf gelegd (solo sopraan) 

 
 

Ave crux, spes unica, 
mundi salus et gloria, 
auge piis justitiam. 
Reisque dona veniam! 
Amen. 

Gegroet, o kruis, onze enige hoop, 
heil en heerlijkheid van de wereld, 
gerechtigheid voor de vromen. 
En barmhartigheid voor de zondaren! 
Amen. 

Voorganger: 
Nu valt de nacht 
Nu valt de nacht. 
Het is volbracht: 

De Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 

in Gods hand gegeven. 

De wereld gaf 



Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 

en zijn leven sterven. 

Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 

aan ’t kruishout heeft gehangen? 
Starre rotsen houden U, 
Rots des heils, gevangen. 

Hoe wonderlijk, 
Uitzonderlijk: 

Een sabbat is gekomen: 
Eens voor al heeft Hij het juk 

Van ons afgenomen! 
Ad den Besten 

Stilte 

Onze Vader  

Zegenbede 
Blijf bij ons, Heer, 

want het is avond en de nacht gaat komen. 
Blijf bij ons en met heel uw kerk 

aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, uw woord en sacrament. 

Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en verdrukking, 

de nacht van angst en twijfel, 
de nacht van de harde dood. 

Blijf bij ons in leven en sterven, 
in tijd en eeuwigheid, amen. 

Moment van stilte 

Einde van de livestream. 


