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50 jaar gemeente zijn in en rond  
de Bergkerk 

In deze dienst wordt de doop bediend aan 
Lieke-Lotte van der Plas en Fenna Pronk 

 
Voorganger: ds. Martine Nijveld                 Ouderling: Ada Hoek 
Lector: Els van der Sloot                               Organist: Warner Fokkens 
Met medewerking van de cantorij o.l.v. Christi van der Hauw 

Bij deze liturgie hebt u een liedboek nodig! 

 

OM TE BEGINNEN…  

Orgelspel en luiden van de klokken 
Moment van stilte 
Welkom  (ambtsdrager) 
Intochtslied (staande): lied 280 (vers 3 en 5: cantorij; rest: allen) 
 
Bemoediging:   
  Ambtsdrager:    Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
  Allen:                   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed                         - daarna gaan we weer zitten -  -  
Psalm van de zondag: lied 146, vers 1 en 3 
 
50 jaar… 
 
Smeekgebed, afgesloten met lied 301 b (I = Cantorij, II = allen) 

Glorialied: lied 304, vers 1, 2 en 3 (staande) 
- de kinderen gaan naar de kindernevendienst - 

 
WOORDEN VOOR ONDERWEG 

Gebed van de zondag 
Muziekmoment: ‘Two in one ground’, Purcell (door Ingrid Griffioen, 

Hannie Poot en Warner Fokkens) 

Schriftlezing:  Markus 10: 32-45 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004) 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’, lied 339 a 
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Verkondiging en orgelspel 
Zingen: lied 223, vers 1: cantorij; allen herhalen vers 1; vers 2: cantorij; 
vers 3 en 4: allen 

 
FEEST VAN DE DOOP 
Inleiding op de doop 
De dopelingen worden binnengedragen, terwijl we lied 354 zingen: 
- vers 1: cantorij; vers 2: vrouwen; vers 3: mannen 
- refrein steeds door allen! 
 
Presentatie van de dopelingen en doopgebed 
We zingen een geloofsbelijdenis: lied 344, vers 1 t/m 3 (staande) 
 
Gedicht: 
In je moeders schoot geweven 
tot een wonder van bestaan, 
kwam je bij ons in het leven, 
dankbaar zeggen wij jouw naam. 
Opnieuw mogen wij beleven 
wat wij zien maar niet verstaan, 
welk een groot geheimenis 
jong geboren leven is. 
Aan een lange reis begonnen 
die een levensloop beslaat, 
zul je door een wereld trekken 
waarin heel veel kwaad bestaat. 
Al vanaf je eerste schrede 
bidden wij dat met je gaat, 
Die ons geest en adem geeft 
en ook jou geschapen heeft. 
Hoeveel liefde wij ook geven 
en hoe weerbaar je ook wordt 
kwetsbaar zul je altijd blijven, 
mensenmacht schiet toch tekort. 
Door de doop word je opgenomen, 
kind van mensen, kind van God, 
in de kring hier om je heen, 
leven kun je niet alleen. 
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- alle kinderen zijn welkom rond de doopvont – 

 
Doop van Lieke-Lotte, dochter van Madelein en 
Joey van der Plas-van der Sloot en Fenna Yara, 
dochter van Iris Hoek en Remco Pronk 

 
Zingen: Jij hebt een naam, vers 1 t/m 4  
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Belofte van de ouders 
 
Verwelkoming door de gemeente (staande): 
Allen:  Welkom, Fenna en Lieke-Lotte, welkom, kinderen van                                                                       
God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden! 
 
De dopelingen krijgen een doopkaars en een  
cadeautje van de kindernevendienst... 
 
 

DANKEN EN BIDDEN, DELEN EN VERDERGAAN… 
 
Dankgebed & voorbeden, waarbij wij telkens zingen: 

 
 
Stil gebed  en ‘Onze Vader’ 
 
Mededelingen & inzameling van de gaven   
 
Slotlied (staande): lied 687, vers 1, 2 en 3  (staande) 
 
Zegen, beantwoord met: 
 
 
 
Orgelspel 

 
U kunt de doopouders voorin de kerk gelukwensen.  
Na de dienst krijgt het 50 jarig bestaan van de Berg-
kerk alle aandacht bij de gemeentelunch! 


