
Zondag 3 juli 2016    Samen vieren  
Wijkgemeente Den Haag-West 
 
Numeri: we volgen in deze tijd een alternatief lezingenspoor. Op dat spoor 
horen we verhalen uit het bijbelboek Numeri. Vandaag klinkt een gedeelte uit 
het veel langere verhaal over Bileam (bekend van zijn ezel). Het is een verhaal 
over zegenen.  
 
Groet: na de psalm (66) staat vandaag ‘Groet’. Want was is er mooier dan elkaar al het goede toe te 
wensen aan het begin van een dienst, waarin het gaat over zegenen en vrede… 
 
Onze Vader: op deze liturgie staan de woorden van het Onze Vader afgedrukt in de vertaling van 2004. 
In Maranathakerk en Bergkerk bidden we verschillende versies van het Onze Vader. De tekst uit de 
Nieuwe Bijbelvertaling 2004 biedt ons de mogelijkheid om met elkaar eenzelfde tekst te bidden, die 
tegelijk voor (bijna) iedereen anders dan anders is. 
 

Bij deze liturgie hebt u ook een liedboek nodig! 

 
OM TE BEGINNEN 

 
Klokgelui - moment van stilte - welkom  
 
Welkomstlied (staande): lied 276, vers 1 en 2 
  
Bemoediging (staande): 

 Ouderling:   Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 ALLEN:            Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed (staande)     - de gemeente gaat zitten - 
 
Zingen: psalm 66, vers 1 en 2 
 
Groet: 

Voorganger:  De vrede van de Heer is met U! 
ALLEN:   ZIJN VREDE IS OOK MET U!  
Voorganger:  Wenst elkaar de vrede! 
 
Smeekgebed, afgesloten met: 
 
 
 
 
 
 
Loflied (staande): lied 979, vers 1, 2, 3, 7, 10, 12 en 14 
 
Moment met de kinderen  - de kinderen krijgen het licht mee en gaan naar hun nevendienst - 
 

  



 
 

DIENST VAN WOORD & ANTWOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Zingen: lied 612, vers 1 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Numeri 23:1 t/m 12 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)  
 
Zingen: lied 612, vers 2 
 
Evangelielezing: Lukas 10: 1 t/m 11 (Naardense Bijbel) 
 
Zingen: lied 612, vers 3 
 
Preek en orgelspel 
 
Zingen: lied 974, vers 1 t/m 5 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, waarbij wij telkens zingen: 

 
 
En samen bidden we het Onze Vader: 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag 
het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen.   (uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004) 
 
Mededelingen & inzameling van de gaven  (de kinderen komen terug in de kerk) 

 
GEZEGEND GAAN WE VERDER… 
 
Slotlied (staande): lied 416, vers 1 t/m 4 
 
Zegen, beantwoord door:  
 
Orgelspel 
En dan is er thee, koffie, limonade -  ruimte en tijd voor ontmoeting! 


