
Liturgie  
voor de dienst op zondag 21 juni 2015, 

waarin ds. Martine Nijveld verbonden wordt 
aan de protestantse wijkgemeente Den Haag West i.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
Voorgangers: ds. Axel Wicke, Sity Smedinga, Klaas Bruins, ds. Martine Nijveld 
Ouderling van dienst: Ada Hoek 
Diaken van dienst: Hinke Benjamins 
Lector van dienst: Margriet den Heijer 
Organist: Warner Fokkens 
Musici: Jeanne en Jan van der Linden  
Cantores: Christi van der Hauw en Gert Jan Hol 
Kosteres: Leonore Brons 
 

Er is kindernevendienst en kinderoppas 

OM TE BEGINNEN… 

Klokgelui 
 

Muziek: "Largo e dolce" uit de fluitsonate in b klein van J.S. Bach 
door Jeanne en Jan van der Linden,  dwarsfluit en orgel 

Moment van stilte 

Welkom door de ouderling 

Aansteken van de kaarsen 

Intochtspsalm (staande): lied 107 
cantorij (antifoon): ‘Breng dank aan de Heer, want Hij is goed,  

want voor eeuwig is zijn vriendschap’ 
 

allen: vers 1 en 2 

 
 



 

 
 

cantorij (antifoon): ‘Breng dank aan de Heer, want Hij is goed, 
want voor eeuwig is zijn vriendschap’ 

 
 

Bemoediging (staande): 
Ouderling: Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

- de gemeente gaat zitten - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gezongen drempelgebed: lied 298 

solo: cantor 
I: cantorij    II: allen 

 



Smeekgebed, beantwoord door: 
 
 
 
 
 

Glorialied (staande): lied 146c, vers 1, 2 en 7 

 

 
Verhaal voor de kinderen 

De kinderen gaan naar hun nevendienst 

VERBINTENIS 

Presentatie 
Voorganger: In deze dienst zal Martine Elisabeth Nijveld  
als dienares van het Woord 
verbonden worden aan de Protestantse Gemeente te ’s Gravenhage,  
wijkgemeente Den Haag West. 
De beroepingsprocedure is op wettige wijze en in goede orde verlopen  
en de gemeente is daarbij naar behoren betrokken geweest.  
Zo mogen wij tot de verbintenis overgaan.  
Gemeente: Wij danken God. 
 
Opdracht 
Voorganger: Wij zijn de eersten niet die in geloof 
de weg van de belofte trachten te gaan, 
want vele getuigen gingen ons al voor. 
Tussen hoop en vrees gingen ook zij 
op weg naar het land van belofte, 
naar een leven en samenleven 
in recht en gerechtigheid, 
in waarheid en vrede, 
op Gods aarde onder Gods hemel. 
Nooit heeft het ons aan wegwijzers ontbroken 
die al gaande de richting wezen:  
de aartsvaders en aartsmoeders in Israël, 
Mozes en Mirjam, Debora en Elia,  
zangers, zieners, priesters, profeten, 
allen gingen zij ons voor op die weg. 
Schuldeloos zijn zij niet gebleven, 
maar de God van hemel en aarde bleef hen roepen – en zij gingen… 
Als gemeente van Christus  
is ons het verhaal overgeleverd van Jezus van Nazaret, 
hij kwam om te dienen, 
om God te leven onder de mensen: 
evenbeeld van zijn mildheid en trouw, 
ruimte gevend, vrijheid scheppend… 
Liefde tot het einde, voorgoed begonnen begin. 
Delen mogen wij in zijn opstanding en leven. 



Geestkracht wordt ons geschonken om hem te volgen: 
een kring te vormen van klein en groot, jong en oud, 
alle kleuren van de regenboog, 
één wereldwijde gemeente – 
geroepen om te leven  
in vreugde, eenvoud en barmhartigheid… 
 
Om de kerk bij deze roeping te bewaren 
zijn haar ambtsdragers gegeven -  
één van die ambten is het ambt van predikant: 
de dienaren van het Woord. 
Zij zullen - samen met anderen - voorgaan 
in vieren en delen, leren en bidden, roepen en hopen, 
luisteren en spreken, zoeken en vertrouwen… 
En zo zullen wij samen  
op weg gaan naar het rijk van de vrede, 
waar alle leed geleden, 
waar gerechtigheid zal wonen 
en God zal zijn alles in allen. 
Gemeente: Amen. 
 
Voorganger: En jij, Martine Nijveld, 
die nu gereed staat om je ambtswerk  
op deze plaats te aanvaarden: 
herinner je altijd met dankbaarheid 
dat het Christus’ eigen kudde is, 
die je wordt toevertrouwd. 
Het is zijn kerk. 
Aanvaard dan je dienst met blijdschap, 
voed jezelf met het Woord van God, 
volhard in het gebed 
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest. 
 
Gelofte 
Martine Elisabeth Nijveld, 
bij je bevestiging als dienaar van het Woord  
heb je uitgesproken dat je de woorden van de Schrift aanvaardt 
als bron van geloof en leven, 

je hebt beloofd geheim te houden  
wat jou in vertrouwen wordt verteld 
en je in de vervulling van je taak  
te richten naar de orde van de kerk… 
Nu je je ambtsbediening in de protestantse gemeente te ’s Gravenhage, 
in wijkgemeente Den Haag West zult voortzetten,  
wil ik je vragen:  
geloof je dat in de roep van de gemeente  
God jou roept tot deze dienst? 
En beloof je je ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen, 
met liefde voor de gemeente en  
voor alle mensen die God op je weg brengt? 
Wat is daarop jouw antwoord? 
Antwoord: Ja, van harte! 
 

Zingen: lied 984, vers 1 t/m 4 
cantorij: vers 1 en 3  allen: vers 2 en 4 

 

 



Verbintenis 
Voorganger: God, onze hemelse Vader,  

die je naar deze plaats heeft geroepen, 
verbinde je aan deze gemeente 
en geve je de genade, 
dat je daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. 
 
-  bekrachtiging met handdruk en zegenwensen 
    
Aanvaarding en verwelkoming (allen gaan staan) 
Voorganger: Gemeente, dit is uw predikant. 
Wilt u ds. Martine Nijveld als herder en leraar in uw midden 
ontvangen en haar hooghouden in haar ambt ? 
Gemeente:  Ja, dat willen we van harte! 
 

Zingen (staande): lied 984, vers 5 en 6 

 
 

Vredegroet 
Voorganger: De vrede van God zij altijd met u! 

Allen: Vrede ook met u! 
Voorganger: Wens elkaar de vrede! 

(wij geven elkaar de hand als teken van vrede en gaan daarna weer zitten) 

 

DIENST VAN WOORD & ANTWOORD 

Gebed van de zondag 

Eerste lezing: Psalm 100 

 
 

Zingen: lied 690, vers 1 t/m 4 
cantorij: vers 1 

allen: herhalen vers 1 
cantorij: vers 2  allen: vers 3 en 4 

 
 

Tweede lezing: Markus 4: 35 t/m 41  

Zingen: ‘U komt de lof toe’  

 



 

Preek 

Orgelmuziek (improvisatie Warner Fokkens) 

Zingen: lied 605, vers 1 t/m 5 

cantorij: vers 1 en 3  allen: vers 2, 4 en 5 
 

 
 
 
 

Dank en voorbede – iedere voorbede en het stil gebed worden 
beantwoord door het zingen van: 

 
 

Stil gebed 
Onze Vader 

 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de 
majesteit tot in eeuwigheid.   Amen 

 
Mededelingen & inzamelen van de gaven 

GEZEGEND GAAN WE VERDER… 

Slotlied (staande): lied 422, vers 1, 2 en 3 

 

Zegen, beantwoord door: 
 


