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Zondag 6 maart 2016

Aanvang 10.00 uur
Kerkdienst  voorganger: ds.M.Nijveld
ambtsdragers: dhr.D.Verwaart
mw. P.Zandbergen
mw. A.Hoek
lector: mw. J.Verhave
koster: Joop van Groningen
organist: Warner Fokkens
Collectes De 1° collecte: Kia / 40dagentijd
De 2° collecte: wijkgemeente

Project 40dagentijd en Pasen. Lucas 15:11-32

In de 40dagentijd gaan we stap voor stap maar Pasen. Het is een reis die begint in
de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen en ook door diepe
dalen. Een reis waarin we veel meemaken en waarop we onszelf en elkaar
tegenkomen. Waarop we ook steeds opnieuw ervaren dat God er is en met ons
meegaat.

Op het liturgisch centrum willen we per week iets laten zien hoe we de reis maken.
We zien het kruis al in de verte staan. In het zand van de woestijn staan de eerste
stappen van schoenen en sandalen. We lezen het verhaal van de verzoeking in de
woestijn. Jezus wordt geroepen door de duivel, maar Hij luistert alleen naar God.
Wij gaan op weg naar Pasen. Gaat u mee?

Vandaag de gelijkenis van de verloren zoon. Vol vertrouwen gaat de zoon de
toekomst in, maar raakt hopeloos verdwaald, Toch is er toekomst. Zijn vader staat
op de uitkijk en wacht.
Er liggen verrekijkers die ons iets beter leren kijken.

Gerdi, Nini en Anneloes

ADHD-café in Bethel op maandag 7 maart 14 - 16 uur
Mensen met ADHD kunnen ervaringen uitwisselen en elkaar steunen.
Informatie: Franka van der Meij, tel. 06 37 35 21 44

Met de Krant en de Bijbel op tafel: Bergkerk woensdag 9 maart, 10 uur

Een gesprek over zaken die ons raken en er toe doen. Het zijn open ochtenden, dus
schuif aan als u zin hebt.

Informatie: Sity Smedinga tel. 06 37 35 07 51



Regenbooggesprekken

Onder deze titel zijn we vorig jaar een gezamenlijke gesprekskring gestart.

We, zijn ds. Anjelien Schutmaat en ds. Rein Algera, beiden geestelijk verzorgers van
Uitzicht en Sity Smedinga. We hebben inmiddels een mooie samenwerking
opgebouwd en daarvan zijn de advents en kerstviering en deze gesprekskring een
onderdeel!

Deze gesprekskring is voor gemeenteleden uit de Bergkerk, de bewoners van de
afdeling Somatiek en de huurappartementen van Uitzicht en voor mensen uit de
buurt. We praten met elkaar over een thema dat interessant kan zijn voor ouderen
van verschillende leeftijden en met een verschillende levens- of geloofsovertuiging.
Het voorjaarsthema is: Kunstwerken vertellen hun verhaal!

Op 9 maart is de eerste bijeenkomst van dit voorjaar. U allen bent van harte
welkom om met elkaar verhalen over kunst te vertellen.

We komen bij elkaar van 15.30 - 16.30 uur. Let op de locatie is gewijzigd. We
kunnen niet meer terecht in het voormalige restaurant, we komen nu bij elkaar in
de vergaderkamer op de eerste verdieping. Als u Uitzicht binnen komt, rechts
met lift of de trap naar de eerste verdieping . Daar, iets verder dan de kapsalon is
de vergaderkamer! Sity Smedinga

Vespers in de Maranathakerk

In de veertigdagentijd worden in de Maranathakerk op de woensdagen, van 19.30-
20 uur Vespers gehouden. In de stille week op maandag, dinsdag en woensdag.
Midden in de week een ogenblik van stilte, zang, rust, Bijbellezing en gebeden.

De opbrengst van de uitgangscollecte (rode bus) is bestemd voor het werk - bezoek
en steun aan gevangenen - van Father John in HongKong.

Gemeentemaaltijd in de Maranathakerk op woensdag 9 maart, 18 uur
Intekenlijst in de hal van de Maranathakerk.
Of telefonisch reserveren: Jan Kouwenberg tel. (070) 355 73 56.

Verhalencafé over dromen in Bethel vrijdag 11 maart 15 uur
Verhalen over dromen. “Zelfs over doorslapen nachten kunnen wij vertellen”.

BethelBuurtBios de Spaanse film Pan’s labyrinth vrijdag 11 maart 19.30 uur
De film speelt in het fascistische Spanje van 1944 . De werkelijke gebeurtenissen
worden kunstig verweven met een fantastische wereld vol sprookjesachtige wezens.

Verkoop kaarten
Zondag 13 maart a.s. is er weer de verkoop van eigengemaakte kaarten.
Voor en na de dienst kunt u een keuze maken uit een ruim aanbod van wens- en
felicitatiekaarten, waaronder een aantal wenskaarten voor Pasen.
Van harte in uw belangstelling aanbevolen!
Ria Schotte-Harkes

Dienst met Bachcantate in de Maranathakerk

Zondag 13 maart, 10.30 uur. Voorganger ds. Martine Nijveld.

Om 10 uur geeft dirigent J6rn Boysen (Haags barokensemble Musica Poética) een
educatieve toelichting.



Open kerkenraad op maandagavond 14 maart
In januari heeft de kerkenraad nagedacht over de vraag: ‘Waar zitten wij nu (als
wijk West) op de weg van samen’. Een impressie van deze avond staat in de
wijkkrant van maart. Een kleine commissie heeft nagedacht over de invulling van de
volgende kerkenraadsvergadering. Nog verder ziend is de idee dat er op de
startzondag in september een beleidsnotitie ligt van max. twee A4-tjes, kort en
krachtig, een startnotitie voor de toekomst (met uitgangspunten en actiepunten).
Op weg naar deze startnotitie willen we op de kerkenraad van maart met elkaar
kijken naar het ‘oude’ beleidsplan ‘Huis van God - Thuis voor mensen’. En dat doen
we aan de hand van twee richtvragen. Met die vragen kijken we terug én vooruit:

1. Wat is voor jou nu het belangrijkste uit de visie van ‘Huis van God -

Thuis voor mensen’?
2. Wat is voor jou het belangrijkste om een plek te geven in de
startnotitie?

U mag altijd langskomen op een kerkenraadsvergadering. Maar dit keer nodigen we
u als gemeente expliciet uit om mee te denken. We vinden het fijn om veel
stemmen te horen!
Kom voorbereid: bekijk het plan aan de hand van de richtvragen. Wie ‘Huis van
God - Thuis voor mensen’ niet heeft, mail onze scriba, Jan Kouwenberg
(jmkouwenberg@planet.nl). Voor wie geen mail heeft: er liggen een paar
exemplaren in de kerk (namelijk van dat deel van het plan dat er voor nu toe doet).
En voor wie de 14° niet kan: meedenken mag ook schriftelijk!
Welkom op 14 maart in de Bergkerk. We beginnen om 20.00 uur met een
moment van vieren en bezinnen.
Met een hartelijke groet van de voorbereidingsgroep, Marion Jongens, Erika van
Gemerden, Martine Nijveld

Praten bij poézie - op weg naar Pasen...

Dinsdag 15 maart is er een tweede avond ‘gedichten lezen op weg naar Pasen’. Ook
voor wie de eerste avond miste! Om 20.00 uur in de Maranathakerk. Info/opgave
bij ds. Martine Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl).

Hulp gezocht

Wie is handig in het inpakken van potjes narcissenbollen voor de Paasattentie en wil
op donderdag 17 maart om 09.30 uur in de Bergkerk daarmee helpen? Aanmelden
s.v.p. bij Ria Smits tel. 368 39 66, mail: hmsmitsdebruin@hotmail.com.

De attenties worden op Palmpasen in de kerk uitgedeeld. Wie wil helpen de
overgebleven attenties rond te brengen in de week voor Pasen?

Om alvast in de agenda te zetten:

- op dinsdagavond 5 april praat ik graag met mensen over het boek 'De liefde niet’
van Margriet van der Linden. Nog op zoek dus naar een goed boek voor de
komende tijd? Lees het en praat mee! Om 20.00 uur in de Maranathakerk.

- en op zondagmiddag 17 april is er een meditatieve wandeling. Wie wandelt mee?
Meer info over beide activiteiten bij ds. Martine Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl). En
zie ook de wijkkrant!

Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag véor woensdag 10 maart,
22.00 uur inleveren bij mevr. N. Tichelaar, Nieboerweg 214, 2566 GC Den Haag.
Tel: 364 2795, e-mail: nettie.tichelaar@planet.nl
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