
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONDAG 10 april 2016 
 
Aanvang dienst 10:00 uur  Liederen 600  
Voorganger Ds Tineke Veldhuizen   33 2, 5, 8 
Ambtsdrager Mw A. Hoek   599  
Lector Mw A. Drost   747 4,6 
Koster Leonore Brons   634  
Organist Dhr J.P. Coumou   722  
1e collecte Wereldhuis Den Haag   425  
2e collecte Wijkgemeente  1e lezing 

2e lezing 
Openbaring 
Lucas  

5: 1-14 
24: 35-48 

 
Collecte voor het Wereldhuis Den Haag 
Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek voor ongedocumenteerden ( migranten zonder 
verblijfsvergunning). 
Men kan er terecht voor juridisch advies, een goed gesprek, een lekkere lunch en allerlei activiteiten. 
Activiteiten zoals een vrouwengroep, een maandelijkse thema-avond met maaltijd, en een 
kookproject. Drie keer per week is er een inloopspreekuur. 
Informatie via www.stekdenhaag.nl 
 
Aan de hand van gedichten door de kerkgeschiedenis 
Kerkgeschiedenis saai? Misschien, maar zeker niet als je een tocht door de kerkgeschiedenis maakt 
aan de hand van gedichten. Op woensdag 13 april neem ik zo’n 20 gedichten mee naar het 
woensdagmiddaggesprek in de Maranathakerk. Teksten van Augustinus, Dorothee Sölle, Willem 
Wilmink, Ad den Besten, drs. P. en vele anderen.  
Welkom op woensdag 13 april om 14.30 uur in de Maranathakerk  
 Martine Nijveld 
 
Meditatieve wandeling - op weg naar Pinksteren 
Wat is een meditatieve wandeling? We zijn stil om onze eigen gedachten te laten gaan, we luisteren 
naar de wind en genieten van de omgeving, we krijgen een tekst aangereikt om in stilte op te kauwen 
en ook gelegenheid om iets van het doordachte of ervarene te delen met wandelgenoten.  
Wie wandelt mee op zondagmiddag 17 april? We starten om 16.00 uur bij de Bergkerk. Duur van de 
wandeling: een uur/anderhalf uur. Terug in de kerk sluiten we af met een broodmaaltijd (als iedereen 
voor zichzelf boterhammen meeneemt, kunnen we in de kerk samen delen!).  
 Info en opgave bij ds. Martine Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl; 070 779 07 24) 
 
  

http://www.stekdenhaag.nl/
mailto:me.nijveld@ziggo.nl


 
 
Regenbooggesprekskring 
De volgende Regenbooggesprekskring is op woensdag 13 april om 15.30 uur in de vergaderzaal op de 
1e verdieping van Uitzicht.  Ds. Rein Algera behandelt het thema “Het Apocriefe Bijbelverhaal van Tobit 
en Tobias”, inspiratie voor prachtige schilderijen van Rembrandt. 
Deze kring is zowel voor mensen die in de huurappartementen van Uitzicht wonen als voor 
gemeenteleden uit de Bergkerk. Het belooft een inspirerende middag te worden.  
 
 
Meeleven met elkaar 
Wilt u  ziekte, opnames e.d. doorgeven aan een van de predikanten en/of aan pastoraal contactpersoon 
Mw. Ria Smits - de Bruin  (070 368 39 66,  e-mail: hmsmitsdebruin@hotmail.com). 
 
       Op Paasmorgen werden wij verrast met een mooie bos bloemen uit de kerk.  
Mede hierdoor werden onze Paasdagen “opgevrolijkt”. 
Namens ons beiden hartelijk bedankt.       Janny Korpel – Buitenhuis en Leo Korpel 
       Mw. W. Huisman-Cornelisse is vorige week verhuisd naar het Jacobs Hospice, Koningin 
Emmakade 160, 2518 JL Den Haag 
 
Allen die hebben geholpen de Paasgroet rond te brengen Hartelijk Dank! 
Is u ter ore gekomen dat mensen ziek zijn of zijn er andere bijzonderheden te melden, dan horen wij 
dat als Comité Meeleven graag van u. 
 
Het is de laatste maanden verschillende malen voorgekomen dat een van onze gemeenteleden 
overleed en dat de begrafenis / crematie plaats vond vóór de volgende zondag, zodat de afkondiging 
eigenlijk te laat kwam voor mensen die geen kaart ontvingen en toch graag afscheid hadden willen 
nemen. 
Het is mogelijk dat u via de mail op de hoogte wordt gesteld voor zover dit nog niet gebeurt. Niet alle 
mailadressen zijn bij ons bekend. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Ria Smits, 
hmsmitsdebruin@hotmail.com. Het verzoek aan u is om mensen die niet over een computer 
beschikken in te lichten. En als een overlijdensbericht van een (ex)gemeentelid u bereikt, dit z.s.m. 
door te geven aan Ria Smits 
 
Bollen sparen 
U heeft vast wel gezien dat de 3 boomspiegels erg opgeknapt zijn nu ze vrolijk beplant zijn net voor 
Pasen. Ook de narcisbolletjes, die u vorig jaar weer inleverde nadat ze waren uitgebloeid en die rond 
de kerk werden gepoot, bloeiden uitbundig met Pasen. Ook dit jaar willen we vragen de uitgebloeide 
narcisbollen weer in te leveren met het loof eraan. Dan planten we die rond de bomen voor de kerk 
en hopen dat ze volgend jaar met Pasen ook weer mooi bloeien. 
Er staat een doos in de hal van de kerk waar u ze in kunt doen.  Alvast hartelijk dank.  
 
 
 
 
Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór woensdag 13 april 

22.00 uur inleveren bij mevr. N. Tichelaar, Nieboerweg 214, 2566 GC Den Haag. 
Tel: 364 2795, e-mail: nettie.tichelaar@planet.nl 
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