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Buurt-en-kerk-dienst zondag 5 november 2017 
 
Deze dienst gaat over betaald en onbetaald werk, over geen werk en niet meer werken, 
over vrijwilligerswerk en pensioen – over zingeving en van betekenis zijn. We kijken en 
luisteren via een speciaal voor deze dienst gemaakte film naar wat een aantal mensen uit 
buurt en kerk hier over te zeggen heeft. We luisteren naar fragmenten uit Genesis, waarin 
we veel horen over de zin en opdracht van het mensenleven.  
De dienst is voorbereid door diaconaal opbouwwerker Klaas Bruins en dominee Martine Nijveld. 
Met dank aan Tijs Bruins voor het filmen van verhalen van mensen uit buurt en kerk! Met deze dienst 
wordt een streep gezet onder het feit dat we een gemeente zijn met drie locaties: twee kerken én het 
buurt-en-kerkhuis Bethel. We hopen dat mensen uit buurt en kerk zich in deze dienst thuis voelen.  
Het thema sluit ook aan bij de dankdag voor gewas en arbeid, die in deze tijd van het jaar op de kerkelijke 
kalender staat.  Bij deze dankdag hebben vrijwilligers van het team liturgisch bloemschikken uit de Bergkerk 
een verbeelding gemaakt. Deze verbeelding staat voorin de kerk.  
Bij deze liturgie hebt u een liedboek nodig. 
  

Welkom 
 
Zingen (staande): lied 276, vers 1 en 3 ‘Zomaar een dak…’ 
 
Bemoediging (staande): 
 Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 ALLEN:         Die hemel en aarde gemaakt heeft!  - de gemeente gaat zitten – 
 
Aansteken van de paaskaars, waarna we zingen: ‘Gegroet jij jij’ (Zangen van zoeken en zien, 96) 

 
 
Gebed voor de nood van de wereld - dichtbij ver weg, waarbij we zingen: 
 
 
 
 
 
 
Glorialied (staande): lied 8a ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam…’ 
 
Met de kinderen, een verhaal over werken en over delen… 
- de kinderen gaan naar de kindernevendienst - 
 
Film: gedachten over werk, geen werk, vrijwilligerswerk, zin en betekenis…   
- door mensen uit buurt en kerk… 
 
Zingen: lied 845  ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’ 
 
Fragmenten uit Genesis 1, 2 en 3 - gelezen en verteld  
 
Zingen: lied 984, vers 1, 2, 3 en 4 ‘Gezegend die de wereld schept…’ 
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Preek: verder denken over de verhalen uit film en bijbel… 
 
Orgelspel 
 
Zingen: lied 420  ‘Groot is de wereld en lang duurt de tijd’ 

 
Danken en bidden, waarbij we een paar keer zingen:

 
 
En samen bidden we het Onze Vader (uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004): 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap,  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 

 
SAMEN DELEN: wat is er te doen in de komende week? En: collecte! 
 
Slotlied (staande): ‘Zing voor Gods licht’, vers 1, 2 en 3 (een lied op de wijs van lied 868 uit het 
liedboek - uit de bundel: ‘Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow’) 
 

Zing voor Gods licht dat de schepping nieuw kleurt in de morgen, 
opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken. 

Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht, 
aarde leeft op als herboren. 

 
Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden, 
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden. 

Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan. 
Zij zoekt ons teder te vinden. 

 
Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores zal leren, 

arglist ontmaskert, uiteen jaagt wie trots paraderen. 
Recht, levend recht, dat onderdrukking beslecht 

en ons tot vrijheid doet keren. 
 
Zegen, beantwoord met: 
 
Orgelspel 
 
En dan is er: koffie, thee, tijd, aandacht, ontmoeting… 
En praat eens met elkaar door op het thema van deze dienst, over werken/zonder werk/betaald 
werk/pensioen/niet meer (kunnen)werken/ anders werken/vrijwilligerswerk enz..  
Over zin en zwaarte, lichtheid en plezier, zwoegen en zweten, vreugde en van betekenis zijn, enz.. 
Verhalen delen: leven met verschil! 
 

  
 

 


