Zondag 1 september 2019 Wijkgemeente Den Haag-West

De zomertijd is een mooie tijd om eens een ander bijbelboek te lezen. Ik laat me deze zomer graag inspireren door Prediker,
een boek waarin allerhande levensvragen voorbijkomen: rond werk en geluk, genieten en alleen zijn, de zin van het leven,
omgaan met de tijd, ouder worden. In deze gezamenlijke dienst lezen Prediker 11:1-8.

Van harte welkom ook bij de gespreksavonden over Prediker: voor alle zoekers naar wijsheid. Op de wijkgroet staat meer info
over deze avonden. Na een zomerbreak is er vandaag ook weer kindernevendienst!

Welkom
Zingen (staande): psalm 139, vers 1 en 2

Bemoediging (staande):
Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!
Drempelgebed - de gemeente gaat zitten -

Zingen: psalm 139, vers 14

Een paar woorden over deze dienst en over Prediker

Vredegroet:

Voorganger: De vrede van God zij altijd met u!

Allen: Vrede ook met u!

Voorganger: Wensen wij elkaar de vrede van Christus! - we brengen elkaar de vredegroet -

Smeekgebed, afgesloten met:

Ky-ri-e e- lei - son, Chris -te e -lei - son, Ky-ri-e¢ e- lei - son.

Loflied (staande): lied 984, vers 1 t/m 4 (passend ook bij het feit dat het vandaag ‘scheppingszondag’ is)
Verhaal voor/gesprek met de kinderen - en daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst -

Als gebed van de zondag zingen wij: ‘Geest, die wijsheid schenkt, geduld’ (zie achterzijde liturgie)
(tekst: Andries Govaart; muziek: Fokke de Vries; uit: Zangen van zoeken en zien, lied 265)

Lezing: Prediker 11: 1 t/m 8 (in de zgn. Amsterdamse vertaling)
Zingen: lied 848, vers 1t/m 4

Lezing: Lukas 14: 12 t/m 14 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
Zingen: lied 848, vers 5

Preek & orgelspel

Zingen: lied 720, Lied bij Prediker

Dankgebed, voorbeden, stil gebed —
we sluiten onze gebeden af met het zingen van lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’

Mededelingen & inzameling van de gaven
- de kinderen komen terug in de kerk —

Bergkerk, Maranathakerk en buurt-en-kerkhuis Bethel vormen samen Wijkgemeente Den Haag-West.
Wilt u de preek nog eens nalezen of er eens op doorpraten? Stuur een mailtje naar me.nijveld@ziggo.nl.
Of bel: 070 779 07 24. U kunt de dienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of de app.
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Zingen (staande): lied 418, vers 1,2 en 3
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Zegen, beantwoord door: ﬁu—‘&—o—-‘) —— #

A - men, a - men, a - men.

En dan is er koffie, thee, tijd en ruimte voor ontmoeting!

Lied (als gebed van de zondag) ‘Geest die wijsheid schenkt, geduld’, vers 1 t/m 4:



