Kerstavondviering voor jong en oud
met musical
HET DROMENMUSEUM

24 december 2016
19.00 uur
in de Bergkerk

Verteller: Marieke Smits

Professor: Dirk Jan

Nachtwaker: Kayleigh

Kinderen Floor en Lisa: Julia en Gwen

Vader: Leander van Kooij

Moeder: Lizette de Koning

Cameravrouw: Nelleke van Kooij-Tanja

Boeven/Politiemensen: Sharmila, Marleen van Loenen, Thirza Romeijn, Elise Dijkhuizen
Tekstlezer (droomlied en kerstverhaal): Jasmine Coviello

In het kerstschilderij: Jade of Sinne en Alejandro

Verder: Marinus van Kooij, Johan Boelens (?)

Deze viering is voorbereid door de mensen van de jeugdraad en de kindernevendiensten van
Wijkgemeente Den Haag-West

Muziek: Warner Fokkens
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ouderling: Ada Hoek

Koster: Leonore Brons

Muziek
Welkom
Zingen: ‘Komt allen tezamen’, lied 477, vers 1 en 5

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,



Glorie aan God en vrede voor de mensen!

zingt alle scharen rondom de troon:

Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Musical ‘Het dromenmuseum’

Tijdens deze musical is een pauze.
In deze pauze kan iedereen die dat wil een droomwolk vullen met haar/zijn eigen droom!
Ondertussen is er muziek en zingen en iets lekkers!

En dan gaan we nu naar het rustige stadje Stillebroek, waar een heel bijzonder museum staat:
het dromenmuseum.

Intro musical

Lied: ‘Het dromenmuseum’

Het dromenmuseum

tekst: Erik Idema
muziek: Gerard van Amstel
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Musical deel 1 (In het museum)



Lied: ‘Droom maar raak’
- de coupletten worden voorgelezen (zachte muziek klinkt),
het refrein zingen we samen:

1. Droom maar raak,

want |k maak

een nieuwe vredestijd.

Stel je voor dat een lam

bij de wolven spelen kwam.
Ze liepen in de wei

en een jongen zat erbij.
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2. Zeg het dan,

zing ervan,

een engel kwam bij jou!

Stel je voor dat een kind

al het donker overwint

als teken van Gods trouw -
zeg het iedereen maar gauw!

Zingen:

Straks wordt het licht,

want het kerstfeest komt in zicht.
Wat een vrolijk, blij bericht!

3. Je gezicht

is verlicht,

de hemel lacht je toe.

Stel je voor dat de wens

van Gods liefde in een mens
je mond weer zingen doet
en je weet het: God is goed!



Zingen:

Straks wordt het licht,

want het kerstfeest komt in zicht.
Wat een vrolijk, blij bericht!

4. In de nacht,
langverwacht,

ver weg in Betlehem...

In een stal ligt het kind

en een nieuwe tijd begint.
Eerst droomden wij van Hem
en nu horen wij zijn stem!

Zingen:

Straks wordt het licht,

want het kerstfeest komt in zicht.
Wat een vrolijk, blij bericht!

Musical deel 2 (In het museum, bij de familie van Dommelen aan de ontbijttafel, weer in het
museum, nacht in Stillebroek)

PAUZE

- dromen maken voor het dromenmuseum
- iets lekkers erbij
- en ondertussen kunnen we kerstliederen zingen:

‘Nu zijt wellekome’, lied 476, vers 1 en 2

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

‘Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?’, lied 485 vers 1 t/m 6
Zeg eens, herder, waar kom jij vandaan?

Ik heb eens gekeken in een oude stal.
Daar zag ik een wonder, dat ‘k vertellen zal.



Zeg eens, herder, wat heb jij gezien?
‘k zag een os en ezel bij een voederbak.
't Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.

Zeg eens, herder, zag je daar nog meer?
Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou
en daarbij stond Jozef, die 't warmen wou.

Zeg eens, herder, zag je soms nog meer?
‘k Zag toen dat Maria 't kind in de armen nam.
Os en ezel keken, ook een heel klein lam.

Zeg eens, herder, is het lief en schoon?
Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,
schoner dan de hemel, waar de sterren staan.

Zeg eens, herder, heeft het iets gevraagd?
Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen.
Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.

‘Hoor, de englen zingen de eer’, lied 481, vers 1 en 2

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:

God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!



‘Dag kindje, zo klein’, vers 1, 2 en 3 (op de melodie van ‘O kindeke klein, o kindeke teer’)

Dag kindje, zo klein, dag kindje, zo zacht,
de hemel heeft aan ons gedacht:
al ben je als een ster zo klein,
jij zult het licht der wereld zijn!
Dag kindje, zo klein, dag kindje, zo zacht!

Dag kindje, zo klein, dag kindje, zo zacht,
ik kom je vragen: wees vannacht
bij alle mensen in hun pijn,
zodat zij niet zo eenzaam zijn.
Dag kindje, zo klein, dag kindje, zo zacht!

Dag kindje, zo klein, dag kindje, zo zacht,
ik weet wel dat jij op ons wacht —
al is de wereld één woestijn,
jouw ster zal altijd bij ons zijn.
Dag kindje, zo klein, dag kindje, zo zacht!

‘Eer zij God in onze dagen’, lied 487, vers 1 en 2

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo!

Musical deel 3 (Weer in het museum)

Lied bij de ster: ‘Maak het mee!’
(op de wijs van ‘Nu daagt het in het Oosten’, lied 444)

Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,

Hij houdt van jou en mij.




Ver boven alle tranen,
de ruzies en de strijd,
brengt Hij de mensen samen.
Er komt een nieuwe tijd.

Uit diepte, kou en donker
brengt Hij je naar het licht.
Een nieuw begin, een wonder.
Dat is een vergezicht.

Wie hoopt kan blijven wachten,
al weet hij niet hoe lang.
Want buiten zijn gedachten
komt nu al iets op gang.

De hemel helpt je hopen
met woorden in de nacht.
Houd dan je oren open,
want God wekt nieuwe kracht.

Het kerstverhaal wordt verteld
en krijgt als kerstschilderij een plek in het dromenmuseum...

Zingen: kerstcouplet van lied ‘Maak het mee!’
(op de wijs van ‘Nu daagt het in het Oosten’):

Nu wordt het licht geboren.
Zo kwetsbaar als een kind
laat God hier van zich horen.
De vrede overwint.

Afsluiting musical (door Verteller en Prof. Wellicht)
Mededelingen

Gebeden

Zegen (staande)

Slotlied (staande): ‘Wat al eeuwen is verteld’, vers 1,2 en 3
(op de melodie van ‘Midden in de winternacht’, lied 486)

Wat al eeuwen is verteld,
waar wij ook van dromen,
wat door velen is voorspeld,
gaat dat nog eens komen?
Wanneer eindigt toch de nacht,



komt de tijd door ons verwacht,
breekt het licht zich baan,
vangt de Vrede aan?
God, wanneer, ja wanneer
gaan de tijden keren
en zult U regeren?

U die leeft in deze tijd,
open wijd uw oren.

Hij die tot de Vrede leidt,
wordt bij ons geboren.
Luister naar wat Hij u zegt,
dan komt ieder tot haar recht,
wordt de droom verstaan,
breekt de toekomst aan.
Keer u om, laat alom
Vrede zien en horen:
Christus is geboren!

Wanneer komt de dood niet meer
telkens tussenbeide,
liggen leeuw en bokje neer
aan elkanders zijde,
spelen kinderen met een slang,
is geen mens en dier meer bang,
wordt het leven waar
voor en met elkaar?

God, wanneer, ja wanneer
gaan de tijden keren
en zult U regeren?

Bij de uitgang is een collecte voor Stichting de Vrolijkheid
Kinderen in een AZC kunnen wel wat Vrolijkheid gebruiken!
Stichting de Vrolijkheid organiseert al meer dan 15 jaar kunstzinnige en creatieve activiteiten voor
en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In de workshops van de
Vrolijkheid kunnen deze jonge viuchtelingen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en
hun talenten ontwikkelen. Wij brengen Vrolijkheid naar meer dan 25 asielzoekerscentra. Doe
mee!

We wensen iedereen een vrolijk en gezegend kerstfeest!!

Blijf gerust nog even bij chocolademelk, kerstkransjes en gluhwein!
En op weg naar huis kun je een lichtje van de straat meenemen. Om het licht vast te houden en
door te geven!

Vanavond laat is er nog een kerstnachtdienst:

in de Maranathakerk (2° Sweelinckstraat 156) om 22.00 uur.

En ook morgen is iedereen welkom:

om 10.00 uur hier in de Bergkerk en om 10.30 uur in de Maranathakerk!



