
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 26 juni 2016 
 

Aanvang: 10.00 uur 

Kerkdienst: voorganger: ds. A. Wicke 

 ambtsdrager: Mw Jongens 

 lector: Mw Tichelaar 

 koster: Dirk Kuiper 

 organist: Warner Fokkens 

Collectes: De 1e collecte is voor de Diaconie 

 De 2e collecte is voor de Wijkgemeente 

 

 

Meeleven met elkaar 
Wilt u  ziekte, opnames e.d. doorgeven aan een van de predikanten en/of aan pastoraal 

contactpersoon Mw. Ria Smits - de Bruin  (070 368 39 66,  e-mail: hmsmitsdebruin@hotmail.com). 

- VAN HARTE GEFELICITEERD! 

Mees Storm, Sabine Bleker, Ernst Lock, Roanne van Kooij en Lucas Vermeulen 

zijn geslaagd voor hun examens!  

Loredana Coviello heeft ook examen gedaan maar krijgt op 8 juli pas de 

uitslag. We wachten met haar in spanning af. 
- Tovertafel 

Beste gemeenteleden van de Bergkerk, 

Een verheugend bericht: de acties voor een Tovertafel voor Uitzicht hebben 

resultaat gehad. Er is voldoende geld binnen gekomen om een Tovertafel te 

bestellen. Ik wil de leden van onze gemeente hartelijk danken voor uw aandeel 

daarin. Er zijn o.a. ook donaties binnen gekomen van Fonds Nuts Ohra en het geld 

van de opgeheven personeelsvereniging van Uitzicht. 

Met een vriendelijke groet, Co Ruitenberg 

 

 

Winkeltje en voedselbank 

Net als elke laatste zondag van de maand, zijn er deze zondag weer producten te 

koop van de Fair-Tradewinkel. Producten die een eerlijke prijs garanderen voor boeren 

in derdewereldlanden. Daardoor kunnen zij weer investeren en hun kinderen naar 

school sturen.  

Er staan ook kratten in de hal klaar om droge etenswaren in te doen voor Hagenaars 

die in deze tijd  geen voldoende inkomsten hebben om in hun onderhoud te voorzien.  

Het is helaas nodig in deze tijd . Winkeliers zijn zelf ook zuiniger en geven minder aan de 

voedselbank. Het aantal gezinnen dat om hulp vraagt neemt toe.  

 Namens de ZWO-commissie, Marion Jongens 
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Kunstgalerij juni 2016, Peru 

Na de afbeeldingen in pastelkrijt met als thema Pinksteren van de hand van Anneloes 

Kappert, nu weer ander werk. Vorig najaar maakte ik drie weken een rondreis in Peru. 

Een lokale gids vertelde bij het Titicacameer over de wereld van de Inca’s. Ze onder-

scheiden de bovenwereld, de middenwereld en de onderwereld. Dieren die bij die 

werelden horen zijn de condor, de poema en de slang of amfibieën. In 

wandschilderingen, tapijten en sieraden zie je deze drie-heid regelmatig terugkomen. 

Tijdens een kunstzinnige cursus hebben Liliana Ionita en ik ons hier een tijd mee bezig 

gehouden. Resultaat zijn zes afbeeldingen in pastelkrijt-en potlood, nu te zien in de 

Kunstgalerij.  

Namens de Kunstcommissie Marion Jongens en Anneloes Kappert 

 

Vooraankondiging Zomerse Zangdienst  

 Op donderdag 14 juli houden we om 15.00 uur een zomerzangdienst 

in de Bergkerk. (Deze zomerzangdienst komt in de plaats van de 

geplande donderdagviering van 21 juli.) 

Welkom allen die het fijn vinden om met elkaar bekende liederen te 

zingen. Warner Fokkens, organist van de Bergkerk, begeleidt onze 

samenzang en zal ook een mooi muziekstuk voor ons spelen.  

Deze samenzangdienst wordt georganiseerd door de geestelijk verzorgers van Uitzicht 

en van Duinhage, ds. Anjelien Schutmaat, ds. Rein Algera, ds. Kim Magnee-de Berg en 

Sity Smedinga. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten en spreken onder het genot 

van een kopje koffie en thee.  Gemeenteleden van de Bergkerk en de Maranathakerk, 

bewoners van Uitzicht en Duinhage, familieleden, vrienden, belangstellenden: van harte 

welkom op 14 juli om 15.00 uur in de Bergkerk.  

 

Oproep  

Voor de Zomerse Zangdienst op 14 juli zoeken we een aantal vrijwilligers die mee willen 

helpen om de ouderen uit Uitzicht te halen en weer terug te brengen.  

We zoeken ook twee mensen die mee wil helpen gastvrouw/gastheer te zijn in de 

kerkzaal. Het is fijn als u als vrijwilliger om half drie in de Bergkerk aanwezig kunt zijn.  

Als u wilt komen helpen, wilt u mij een mailtje sturen of na 10 juli even bellen?  

sitysmedinga@gmail.com of 06 37350751 

 

Vakantie  

Ik heb vakantie van 18 juni t/m 10 juli. Voor dringende zaken en vragen: ds. Martine 

Nijveld en ds. Axel Wicke nemen voor mij waar.   

Sity Smedinga 

 

Nascholing ds. Martine Nijveld 

In het kader van de zgn. Permanente Educatie is ds. Martine Nijveld afwezig van 27 t/m 

29 juni. Indien nodig wordt zij vervangen door ds. Axel Wicke. 

 

 

Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór woensdag 29 juni, 

22.00 uur inleveren bij Astrid Jeremić-v.d. Harst, Zonnebloemstraat 102, 

2565 RW Den Haag. Tel: 3522527,  e-mail: ajh63@live.nl 

 

Let op: de volgende Wijkgroet (3 juli) is de laatste vóór de zomervakantie.  

De eerste Wijkgroet na de zomervakantie verschijnt op 28 augustus. 
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Evaluatie van de herinrichting van het liturgisch centrum 
 

Tijdens de gemeentelunch op 29 mei  jl. hebben wij de herinrichting van het liturgisch centrum 
besproken en per vragenformulier geëvalueerd. Inmiddels hebben zich de liturgiecommissie en het 
locatieteam over de ingeleverde antwoorden gebogen. Ten eerste een hartelijke dank aan alle 60 
respondenten! Wij kregen veel grondige, uitvoerige, constructieve en soms ook hilarische antwoorden, 
die ons een goed beeld gaven over hoe tegen de herinrichting van het liturgisch centrum, maar ook over 
de Bergkerk als geheel en onze erediensten aan wordt gekeken, daar kunnen wij heel veel mee. 
Natuurlijk kan zoiets als de herinrichting van het liturgisch centrum niet aan alle wensen, smaken en 
meningen die binnen een kerkgemeente leven, voor 100% voldoen. Daarom moeten wij ook sommige 
van de gemaakte opmerkingen en alternatieve voorstellen naast ons neerleggen en hopen wat dat 
betreft op uw begrip. Toch konden wij gelukkig concluderen, dat zich een ruime meerderheid goed in de 
voorgenomen veranderingen kon vinden. Er werd dan ook besloten om de voorgenomen veranderingen 
voor nu permanent te gaan maken, met her en der een kleine correctie of aanpassing. 
Vooral de plaatsing van de tafel op het liturgisch centrum en het verdwijnen van de preekstoel kunnen 
op veel instemming rekenen, ook al wordt de preekstoel wel door enkele weinige respondenten gemist. 
Ook het naar voren zetten van de stoelrijen wordt zeer gewaardeerd, omdat de afstand tussen 
voorganger en gemeente zo beduidend kleiner is. Wel werd meerdere keren gesuggereerd, om t.b.v. de 
zichtbaarheid de stoelrijen aan de zijkanten in te korten, wij hebben aan onze kosteres gevraagd om 
links en rechts per rij een stoel weg te halen. 
Op sommige detailpunten gingen de meningen wat uit elkaar, vooral wat de plek betreft vanuit waar de 
preek wordt gehouden. Dat ligt aan principiële overwegingen, maar hangt ook samen met de 
zichtbaarheid van de voorganger. Omdat onze voorgangers hier ook verschillend over denken, werd 
besloten om de plek van de preek (van achter de tafel of van de lezenaar) aan de (gast)voorganger van 
de zondag over te laten. Wel zullen wij op de zichtbaarheid van de voorganger letten. Vooral als er een 
(relatief) groot en/of hoog bloemstuk staat en de voorganger vanaf de lezenaar wil preken, moet de 
lezenaar eventueel worden verschoven. 
Ook wat de plaats van de vleugel betreft, werden veel opmerkingen gemaakt. De vleugel in de Bergkerk 
is eigendom van het Christelijk Residentie Mannenkoor. Onze gemeente mag hem op zondag wel 
gebruiken, maar de plaats van het instrument kunnen wij niet vrij bepalen. Hij zal daarom voorin rechts 
blijven staan, tenzij hij i.s.m. de cantorij gebruikt gaat worden, dan verhuist hij eventjes naar links. 
Ook over de twee uithoeken van het liturgisch centrum werd commentaar geleverd. Zo staat links 
achter het orgel van alles, wat een rommelige indruk maakt. Wij zullen met onze kosteres en organist in 
gesprek gaan, in hoeverre en hoe dat verbeterd kan worden. 
De hoek rechtsachter komt op sommigen te kaal over, terwijl anderen juist de ruime en rustige 
uitstraling van die hoek kunnen waarderen. Het lijkt ons geen goed idee, om deze ruimte op te vullen en 
wij zouden ook niet weten waarmee. 
De vergrote ruimte achter in de kerk en de tafels met zitjes worden op prijs gesteld, alleen wordt van de 
‘lage tafels/brede banken’ geen gebruik gemaakt, deze kunnen verdwijnen. Daarvoor in de plaats 
zouden twee hoge tafels met stoelen kunnen worden toegevoegd. Sommigen stoorden zich eraan dat 
mensen al tijdens de dienst aan de tafels achterin zitten. Het locatieteam voelde er echter niet voor om 
bezoekers in dezen iets te verbieden. Sommigen hebben heel begrijpelijke en invoelbare redenen om 
liever achter in de kerk aan een tafel de dienst te gaan volgen. 
Nu wij de herinrichting van het liturgische centrum hebben afgerond, zullen wij in de nabije toekomst 
aan de slag gaan met de gedachtenishoek. Ook daarvoor kregen wij veel meningen, suggesties en 
ideeën, waar wij heel blij mee zijn. 
Mocht u de gemeentelunch hebben gemist, maar wel uw mening kwijt willen over de inrichting van de 
kerk, aarzel dan vooral niet om een van onze voorgangers of kerkenraads- of locatieteamleden aan te 
spreken. 
Met een hartelijke groet, namens de liturgiecommissie en het locatietram Bergkerk, 
  ds Axel Wicke 
 


