
 

 
 

 

Zondag 24 november 2019 
Gedachtenisdienst             Zondag Voleinding 

 

Voorgangers:  
kerkelijk werker Sity Smedinga en ds. Martine Nijveld 

Ambtsdrager van dienst: Ada Hoek  
Lector: Nettie Tichelaar 

M.m.v. de cantorij o.l.v. Christi van der Hauw 
Organist: Warner Fokkens 

Koster: Leonore Brons 
Kindernevendienst: Karen van Drongelen 

 

 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel en welkom                                                                                   
 
Intochtslied (staande): lied 275, vers 1, 3 en 5                            
 
Bemoediging en drempelgebed (staande): 
ambtsdrager:   Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
ALLEN:               DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT! 
ambtsdrager:   Die onze tranen ziet, ons leven deelt, ons vragen hoort, 
ALLEN:               LAAT UW LICHT OVER ONS SCHIJNEN. 
- de gemeente gaat zitten - 
 
Zingen: psalm 90, vers 1, 2 en 8  (vers 2 door de cantorij) 
 
Inleidende woorden op de dienst  
 
Wij bidden zingend ons kyriegebed: lied 299 j, vers 1 en 2 
 
Woord van hoop 
 
We zingen ons glorialied: lied 299 j, vers 3 en 4                   



 

 
 

 

Gesprek met/verhaal voor de kinderen   
(daarna gaan de kinderen mét het licht naar de kindernevendienst) 
 

WOORDEN VOOR ONDERWEG 
  
Gebed van de zondag  
Lezing: psalm 46 (Nieuwe bijbelvertaling 2004) 
Zingen: lied 326

 allen: vers 1 en 2   
 cantorij: vers 3 

   allen: vers 4 
   cantorij: vers 5 

   allen: vers 6 

Korte overdenking 
Orgelspel           - de kinderen komen terug in de kerk – 
 

GEDACHTENIS 
 
Als inleiding op de gedachtenis zingen wij: ‘Hoe is uw naam, waar 
zijt Gij te vinden’,  Gezangen voor Liturgie, 103 III 
(door cantorij en gemeente, zie los inlegvel) 
 
Inleidende woorden 
 
Met liefde en eerbied gedenken we hen, die in het afgelopen 
kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen hun namen en steken kleine 
kaarsen aan. Telkens zingen wij daarbij (de eerste keer door de 
cantorij, daarna steeds door allen): 

 
We zingen: ‘Koester de namen…’ 

 
Jacobus Andreas Ensing 
Maria Cornelia Lindhout - Noordijk 
Arendje (Aad) Keulemans - de Geus 
Albertus Marten (Ab) Moolenaar 
Elisabeth (Bep) Toenkkes - Verhoogt 
Alied Meindersma - Steenhuis 
Marcus Kornelis Goosen 



 

 
 

 

We zingen: ‘Koester de namen…’ 
 
Albert (Ab) Zuurmond 
Helena (Lena) Nieuwenhuize - Zuurveld 
Jacoba Johanna (Co) Ruitenberg 
Jan Weersma 
Bertha Cornelia (Tetta) Versluys 
Jan Boekee 
Willem Gerhardus (Wim) Vellekoop 
We zingen: ‘Koester de namen…’ 
 
Grada Henrica Bouman 
Cornelia (Corry) Burgy - van der Kolk 
Elly van Amsterdam 
Adrianus Petrus Augustinus Bal 
Anna Dina Dikken - van Duisen 
Zwaantje (Zwaan) Swankhuisen - Steunenberg 
Wilhelmina (Willy) Huisman 
We zingen: ‘Koester de namen…’ 
 
Juana Andrea (Jane) Hartman - de Boer 
Johan Frederik Ralan 
Clasina Catharina (Ine) Posthuma - Kastelein 
Gerda Johanna Markerink - Voortman 
Jacobus Johannes Alexander (Hans) Scholten 
Johanna Pieternella (Jopie) Schoenmaker - Dijkshoorn 
Antoinette Leonore (Ton) Adam - Deykerhoff 
We zingen: ‘Koester de namen…’                                        

 
We ontsteken kaarsen voor mensen wereldwijd, omgekomen bij 
rampen, gestorven op hun vlucht, voor zoveel mensen van wie wij de 
namen niet kennen… 
We zingen: ‘Koester de namen…’ 
 
Voor iedereen die dat wil is er gelegenheid om naar voren te komen 
en een lichtje aan te steken… 



 

 
 

 

 
Afsluitende woorden, waarna de cantorij zingt: ‘De Heer is mijn 
herder/The Lord is my shepherd’(psalm 23)  -  by Howard Goodall 
The Lord is my shepherd, I shall not want; He maketh me to lie down in 
green pastures. He leadeth me beside the still waters. 
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no 
evil. For you are with me, you will comfort me. 
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will 
dwell in the house of the Lord for ever. 

 

GEZEGEND VERDERGAAN 

 
Dankgebed en voorbeden, waarbij we telkens zingen: Adem van 
God, vernieuw ons bestaan. 
 
 

Samen zingen we het Onze Vader: lied 369b  
 

Mededelingen & inzameling van de gaven 
 
Slotlied (staande): lied 655, 1, 3 en 5 
 
Zegen, afgesloten met: 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er koffie en thee –  
ruimte voor ontmoeting en gesprek                                                   


