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De dag versmalt 
nog even en de nacht zal het 
licht verjagen… 
 
Bij deze liturgie hebt u ook een 
liedboek nodig… 
Bij binnenkomst nemen wij in stilte 
plaats… 
 

 
Stilte 
 
Openingswoord: 
Voorganger: Eeuwige wees ons genadig 
Allen:  OP U HOPEN WE 
Voorganger:  Wees onze sterkte, iedere dag 
Allen:  OOK ONZE HULP IN TIJDEN VAN NOOD 
 
Zingen: lied 571, vers 1 t/m 5  
 
Lezing: Psalm 22: 1 t/m 12 
 
Zingen: ‘Blijf bij Mij’/ ‘Bleibet hier’ (3x) 

 
Blijf bij Mij en waak hier met Mij, wakend en biddend, wakend en biddend. 

Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. 
 



2 
 

 
KRUISWEG bij het lijdensevangelie uit Lukas. 
We volgen dit jaar de kruisweg met beelden van Leo Dortants. 
Daarbij klinken passende teksten en lezen we gedeeltes uit Lukas 22 en 23. 
Tussen de teksten door zingen we en is er meditatieve muziek. 

 
 
Inleiding op de kruisweg 
 
Zingen: ‘Blijf bij Mij’/ ‘Bleibet hier’ (3x)  

 

Blijf bij Mij en waak hier met Mij, wakend en biddend, wakend en biddend. 
Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. 

 
Statie 1 Jezus wordt ter dood veroordeeld 
Lezen: Lukas 23: 13-22 
Tekst: Levensbreuk 
 
Statie 2 Jezus neemt het kruis op zijn schouder 
Lezen: Lukas 23: 23-25 
Tekst: Weemoedig… 
 
Statie 3 Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis 
Lezen: Ze namen hem… 
Tekst: Machteloos 
 
Statie 4 Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder 
Tekst: Moederziel alleen 
Zingen: lied 586, vers 1 en 2 
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Statie  5   Simon van Cyrene wordt gedwongen Jezus’ kruis te dragen 
Lezen: Lukas 23:26 
Tekst: Afstand 
 
Statie 6 Veronica droogt het aangezicht van Jezus af 
Tekst: Engel 
Muziek… 
 
Statie 7 Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis 
Tekst: Duisternis 
Zingen: lied 561, vers 1, 2 en 3 
 
Statie 8 Jezus troost de wenende vrouwen 
Lezen: Lukas 23:27-28 
Tekst: Radeloos 
 
Statie 9 Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 
Lezen: Lukas 23: 32 
Tekst: Uitgeleefd 
 
Statie 10 Jezus wordt van zijn kleren beroofd  
Lezen: Lukas 23: 33-34 
Tekst: Onmenselijk 
Muziek… 
 
Statie 11 Jezus aan het kruis genageld 
Lezen: Lukas 23: 35-39 
Tekst: Hopeloos 
 
Statie 12 Jezus sterft aan het kruis 
Lezen: Lukas 23: 44-46 
Tekst: God-ver-laten 
De Paaskaars wordt gedoofd 
Stilte 
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Lezen: Lukas 23: 47-49 
 
Zingen: lied 951, vers 1 en 2 
 
Goede Vrijdaggebeden, waarbij wij telkens zingen:  

 
 

 
Statie 13 Jezus wordt van het kruis afgenomen 
Lezen: Lukas 23:50-52 
Tekst: Ruimte… 
 
Statie 14:  Jezus wordt in een nieuw graf gelegd 
Lezen: Lukas 23: 53-56 
Tekst: Nieuw begin… 
 
Zingen: lied 590, vers 1 t/m 5 
 
In stilte verlaten wij de kerk… 
 
Misschien willen sommigen nog wat blijven. 
Anderen gaan nu liever heen. 
Laten we dat doen zonder elkaar te storen. 
 
 
 

Stille Zaterdag: in stilte de kruisweg lopen… 
Morgen, Stille Zaterdag, is de Maranathakerk van 12 tot 14 uur open. 
U kunt dan (nogmaals) in stilte deze kruisweg lezen en lopen.  
De verbeeldingen hebben een plek gekregen in de kerk, tekstboekjes liggen 
klaar. U kunt dit in eigen tempo doen.   


