
 

 
 

 
 
 

 
 

ZONDAG 20 maart 2016  Palmpasen 
 
Aanvang dienst 10:00 uur     

Voorganger Ds O. Elseman     
Ambtsdrager de heer H. 

Grosheide 

    

Lector mw. M. Michielsen     
Koster Leonore Brons     

Organist Warner Fokkens     
1e collecte Kerk in Actie     

2e collecte Haastu     
 

Project 40dagentijd en Pasen.   Lucas 19: 29-40 
Palmpasen: In de woestijn die bijna al op een tuin lijkt, liggen de groene takken  en 
kleden op de grond, waarover de Koning kan gaan. Wij juichen met de omstanders 

mee. Gerdi, Nini en Anneloes 
 

Eerste collecte: Hulp  voor Ghanese boerinnen 
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen; dat is onder meer de bestemming van 
de 40-dagencollecte Kerk in Aktie. 

Ghanese boerinnen hebben veel last van de klimaatveranderingen. Vooral in het 
noorden wordt het door extreme droogte steeds moeilijker om voedsel te 

verbouwen. De vrouwen verzamelen daarom kartiténoten. Ze maken er boter van 
om te verkopen op de markt.  De kerk van Ghana helpt de vrouwen daarbij. De 
landbouworganisatie van deze kerk geeft trainingen, leert vrouwen nieuwe 

methodes om de noten te verwerken en zorgt voor kleine fabriekjes waar ze de 
boter kunnen maken. Kerk in Actie ondersteunt de kerk in Ghana bij hun werk. 

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het totale werk van Kerk in Actie. 
 
Vieringen in de week voor en met Pasen: 

Witte Donderdag 24 maart: 
 15.00 uur Avondmaalsviering (ds Henk Nusselder en Sity Smedinga) 

 19.30 uur Avondmaalsviering (ds Axel Wicke) 
Goede Vrijdag 25 maart: 
 19.30 uur Kruiswegviering (ds Martine Nijveld) 

Stille Zaterdag 26 maart: 
 22.00 uur Paaswake met de intocht van het Licht (ds Axel Wicke) 

Pasen, zondag 27 maart: 
 10.00 uur Feestdienst (Sity Smedinga) 
 



Stille Zaterdag: in stilte de kruisweg lopen… 

Op zaterdag 26 maart, Stille Zaterdag, is de Maranathakerk van 12 tot 14 uur open. 
U kunt dan in stilte de kruisweg lopen. In de Goede Vrijdagdiensten werken we op 

beide locaties met dezelfde verbeeldingen van de kruisweg. Teksten uit het 
evangelie én andere teksten zullen daarbij klinken. Wie deze kruisweg (nogmaals) 
in stilte wil lezen en lopen, kan zaterdag naar de Maranathakerk gaan. De kerk is 

open van 12 tot 14 uur, de verbeeldingen hebben een plek gekregen in de kerk, 
tekstboekjes liggen klaar. U kunt dit in eigen tempo doen.  

 
Paaswake op zaterdag 26 maart, 22uur 
I.v.m. de vacature van ds Olivier Elseman hebben wij de afgelopen twee jaar in de 

Bergkerk helaas geen eigen Paaswake kunnen vieren. Des te leuker dat dit nu weer 
kan! Het is altijd bijzonder om op een ongewoon tijdstip in de kerk samen te 

komen, ook al is 22uur voor sommigen natuurlijk wel wat laat, alle begrip daarvoor! 
Maar wie kan en wil komen, kan in een sfeervolle dienst van donker naar licht, van 
stilte naar vol gezang de intocht van de nieuwe paaskaars als symbool voor de 

opstanding van Jezus Christus vieren. Van harte welkom! 
 

Paasdienst  
Eerste paasdag wordt er voor de dienst enkele Paasliederen gezongen. U bent van 

harte welkom om iets eerder te komen om mee te zingen. In deze dienst gaan we 
veel zingen. Er is voor deze dienst wel een papieren liturgie, waar de liederen in 
worden genoemd, maar niet in worden afgedrukt. Graag, neem uw eigen liedboek 

mee van huis, als u die hebt, dan hebben we genoeg liedboeken voor de gasten.  
Sity Smedinga 

 
Om alvast in de agenda te zetten: 
- op dinsdagavond 5 april praat ik graag met mensen over het boek ‘De liefde niet’ 

van Margriet van der Linden. Nog op zoek dus naar een goed boek voor de 
komende tijd? Lees het en praat mee! Om 20.00 uur in de Maranathakerk. 

- en op zondagmiddag 17 april is er een meditatieve wandeling. Wie wandelt mee? 
Meer info over beide activiteiten bij ds. Martine Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl). En 
zie ook de wijkkrant! 

 
Vieringen voor ouderen op een ander tijdstip dan de zondag ochtend. 

Veel ouderen of gemeenteleden die afhankelijk zijn van de thuiszorg lukt het niet 
om om 10.00 uur of om 10.30 uur in de kerk te zijn. Daarom zijn er dit jaar 6 
vieringen op een donderdagmiddag. 

Donderdag 24 maart, Witte Donderdag, is er een viering om 15.00 uur in de 
bergkerk. Dit is een avondmaalsviering die geleid wordt door ds. Henk Nusselder en 

Sity Smedinga. 
Na afloop is er koffie en thee.  Sity Smedinga  
 

Vespers in de Maranathakerk 
In de veertigdagentijd worden er in de Maranathakerk de vespers gehouden.  

In de stille week zijn ze op maandag, dinsdag en woensdag van 19.30 tot 20.00 
uur. 
Na de dienst: koffieconcert in de Bergkerk  11.30 uur 

mailto:me.nijveld@ziggo.nl


Na de dienst verzorgt Warner weer een koffieconcert. Dit keer staat het concert in 

het teken van “Passie rond Bach”.  U krijgt delen uit de Johannes Passion en de 
Mattheus Passion te horen en ook andere stukken van Bach, die betrekking hebben 

op deze tijd voor Pasen. Natuurlijk sluit Warner dit af met een improvisatie en 
hierbij staat ook de “Passie” centraal.  
Dit concert wordt aangeboden door de kerkenraad en is gratis. 

 
Presentatie concert CD door Warner Fokkens                                      

Op Zondagmiddag 3 april a.s. presenteer ik mijn piano CD vanuit de Bergkerk 
tijdens het matineeconcert.    Een voorproefje is via mijn website op te vragen!                    
Op de CD zijn heel verschillende stukken te horen, van Endless van Lionel Richie tot 

de Beauty and the Beast van Alan Menken,  de Wals opus 64 no. 2 van Chopin tot 
River flows in you van Yiruma (bekend van “Twilight’) .‘House of the rising Sun’.                                                                                                                  

Kortom, dit matineeconcert, maar zeker deze CD mag u niet missen.                                                
Ik zie jullie graag op de derde april om 15.00 uur.                                                                     
En natuurlijk, na het concert een hapje en een drankje                                                         

Reserveer deze datum al in je agenda 
 

Meeleven met elkaar 
Wilt u  ziekte, opnames e.d. doorgeven aan een van de predikanten en/of aan 

pastoraal contactpersoon: Mw. Ria Smits - de Bruin  
(070 368 39 66,  e-mail: hmsmitsdebruin@hotmail.com). 

 De heer Holbe Meindersma is vorige week opgenomen in het Jacobshospice, 

Koningin Emmakade 160, 2518 JL Den Haag. Mw. Meindersma laat weten dat 
hij langzaam achteruit gaat. 

 Donderdag en vrijdag zijn we weer met veel vrijwilligers bezig geweest 
met  het inpakken van de jaarlijkse  Paasgroet, bestemd voor degene die 80 
jaar of ouder is en voor degenen die hun partner hebben verloren. De 

Paasgroet staat  nu voor u klaar achter in de kerk en u kunt deze  na de 
dienst meenemen.  

Ze staan op alfabetische volgorde van straatnaam.  
Wilt u ons de komende week helpen Paasgroeten uitdelen aan degenen die 
niet in de kerk aanwezig zijn?   

U kunt ze  na afloop van de dienst  meenemen. Er zijn mensen aanwezig die 
u behulpzaam zijn met het uitzoeken. Er staan tasjes en doosjes om ze in te 

doen. Bij voorbaat hartelijk dank voor alle hulp. U weet, vele handen maken 
licht werk. 

 

 U zult zich soms misschien afvragen waarom niet iedereen die ziek is wordt 
vermeld in de Wijkgroet. Soms is het ons niet bekend maar soms stellen 

mensen het ook niet op prijs  dat iedereen daarvan kennis draagt. Dat 
respecteren wij uiteraard.  

 

 
Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór woensdag 24 maart, 22.00 uur 

inleveren bij mevr. N. Tichelaar, Nieboerweg 214, 2566 GC Den Haag. 

Tel: 364 2795, e-mail: nettie.tichelaar@planet.nl 
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