
 
Zondag 29 maart 2015  Palmzondag 
 

Aanvang: 10.00 uur 
Kerkdienst: voorganger:  mw. ds J. H. Veldhuizen 

 ambtsdrager: mw. A. Hoek 
 lector: mw. A. Hoek 

 koster: Leonore Brons 
 organist: Warner Fokkens 

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie /  zending 
 De 2e collecte is voor Haastu 

 
Nieuwe predikante nu officieel 

Afgelopen woensdag , 25 maart 2015, heeft ds. Martine Nijveld officieel de 
brief ondertekend waarmee zij akkoord gaat om predikante te worden in 

de Protestantse Gemeente Den Haag West in oprichting. 

Op zondag 21 juni 2015 om 15.00 uur zal zij dan intrede doen in de 
Bergkerk. 

Wij zijn zeer verheugd dat het team binnenkort weer voltallig is en kijken 
er naar uit om haar welkom te heten. 

Voorzitter ad interim kerkraad, Marion Jongens 
 

Vieringen in de Stille Week 
Vandaag vieren wij met Palmpasen het begin van de Stille Week, het 

afsluitende hoogtepunt van de 40dagentijd en de laatste stap richting het 
feest van Pasen. 

Van harte bent u welkom bij alle vieringen van onze kerkgemeente in deze 
Stille Week: Morgenavond, maandag om 19.30 uur, begint in Buurt-en 

Kerkhuis Bethel het wekelijkse meditatief avondgebed, een uitstekende 
mogelijkheid om de verstilde sfeer van de Stille Week binnen te treden. 

Op woensdagavond zijn wij door het Oecumenisch Beraad Duinoord 

uitgenodigd voor een passievesper met het onderwerp “wenen”. Om 19.30 
uur in de Elandkerk, Elandstraat 194. 

Op Witte Donderdag vieren wij om 19.30 uur in de Bergkerk en de 
Maranathakerk twee feestelijke erediensten met avondmaal en op Goede 

Vrijdag twee vieringen, waarin het lijdens- en stervensverhaal van Jezus 
Christus wordt gelezen. Begin eveneens 19.30 uur. 

Dat Jezus Christus niet in die dood is gebleven, dat zijn licht uiteindelijk elk 
duister overwint, dat vieren wij op Paasochtend, zondag 5 april vanaf 6.00 

uur met een prachtige dageraadviering in de Maranathakerk. Vanuit 



theologisch oogpunt is dit de meest belangrijke, centrale kerkdienst van 

heel het jaar, maar ook los daarvan is het zeker de moeite van het vroege 
opstaan meer dan waard om deze viering een keer mee te maken. 

De feestelijke Paasvieringen beginnen in onze gemeente op die zondag in 

de Bergkerk om 10.00 uur en in de Maranathakerk om 10.30 uur. 
Informatie over vervoer op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zie rubriek 

“Meeleven”. 
 

Winkeltje en voedselbank 
Deze zondag zijn er weer producten te koop van de Fair-Tradewinkel. 

Producten die een eerlijke prijs garanderen voor boeren in 
derdewereldlanden. Daardoor kunnen zij weer investeren en hun kinderen 

naar school sturen. 
 

Er staan ook kratten voor de Voedselbank. 
Het aantal klanten van de Voedselbank Den Haag is vorig jaar spectaculair 

gestegen. Er klopten ruim 4800 huishoudens met vaste regelmaat aan 
voor een pakket eten. Dit blijkt uit cijfers die de Voedselbank vorige week 

bekend maakte, aldus Den Haag Centraal van 20 maart 2015. Gebruikers 

van de Voedselbank worden vooraf geselecteerd aan de hand van strenge 
criteria.       In Den Haag leven naar schatting 45.000 gezinnen beneden 

de armoedegrens! 
Elke maand worden in de Bergkerk goederen ingezameld voor de 

Voedselbank. Vaak kunnen er twee, drie of zelfs vier kratten gebracht 
worden naar het verdeelcentrum. 

Ik wil u vragen geen groenten in glazen potten mee te nemen, deze 
kunnen gemakkelijk breken en dat is jammer. 

Vriendelijke dank,   namens de ZWO-commissie,  Marion Jongens 
 

Vanmiddag, 29 maart zanguur Maranathakerk 
Vanmiddag , op Palmzondag,  van 17 – 18 uur is er een zanguur voor 

iedereen. Er worden bekende meditatieve liederen gezongen  . 
De zang wordt geleid door de bekende Haagse zangpedagoge Sarah 

Mareels.  Er worden liederen gezongen  uit de veertigdagentijd, 

paasliederen en – met het oog op de ingang van de zomertijd – 
voorjaarsliederen. 

 

  



Kringwerk Sity Smedinga: 

Kring “Met de Bijbel en de krant op tafel”  start op 8 april 
Sity Smedinga gaat op 8 april haar eerste kring in onze gemeente starten.   

Elke tweede woensdagochtend ontmoeting met een kop koffie, waarbij 

besproken wordt welke thema’s raken in geloven of in de actualiteit. De 
vierde woensdagochtend van de maand diept men samen een thema uit. 

Start 8 april (en niet 2 april), 10-12 uur in de Bergkerk, ingang via de 
trap aan de zijkant van de Bergkerk. 

 
De tweede kring van Sity Smedinga is een Bijbel-ontmoetingskring. 

De groep leest samen een deel uit de Bijbel. Wat is de context? Wat raakt 
of irriteert of wat roept vragen op? Begonnen wordt met het verhaal van 

Elia. De kring wordt gehouden op de eerste dinsdagmiddag van de maand, 
steeds van 15 tot 17 uur in de tuinkamer van de Maranathakerk. 

De data zijn 7 april, 12 mei en 2 juni. 
 

De derde kring is een rouwverwerkingkring 
Een naaste verliezen aan de dood heeft een grote impact op het leven.  Of 

dat recent is of langer geleden. 

Als u behoefte heeft om met anderen te spreken over dat wat pijn doet, 
dat wat blijft steken, dan bent u van harte welkom op deze kring. 

Bijeenkomsten op de tweede maandagmiddag van de maand van 15 – 17 
uur in de tuinkamer van de Maranathakerk. 

De data zijn: 13 april, 11 mei en 8 juni. 
N.B. Alle kringen zijn bestemd voor gemeenteleden uit de Bergkerk én de 

Maranathakerk. 
 

BethelBuurtBios vrijdag 10 april vanaf 20.00 uur  met de film: City 
of God. 

Op vrijdagavond wordt de kapelzaal van Bethel omgebouwd tot een 
gezellige buurtbioscoop. Met na afloop een borrel en een goed gesprek. 

Op 10 april staat me City of God een schokkend en meeslepend verhaal 
op het programma, over de invloed van misdaad op de arme bevolking 

van Rio de Janeiro. Zie voor meer informatie de Vijfklank (aprilnummer). 

Entrée is gratis, bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd 
voor de onkosten.    Deur open: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. 

 
Verhalencafé , zaterdag 11 april, 15 – 17 uur in het buurt-en-

kerkhuis Bethel over onze maatschappelijke betrokkenheid 
Het kan heel boeiend zijn om elkaars verhalen te horen en zo met elkaar 

mee te leven en van elkaar te leren. 
Op 11 april is het thema: “ik heb veel gegeven en ook veel ontvangen”.  

Verhalen over maatschappelijke, kerkelijke of politieke betrokkenheid. 
Juist omdat iedereen op zijn eigen manier daar veel tijd, energie en passie 

in stopt, is dit een bijna onuitputbare bron voor verhalen. 
Iedereen is welkom. Het is fijn als u een foto of voorwerp bij uw verhaal 

meeneemt. 
Zie voor meer informatie het aprilnummer van Vijfklank 



 

Meeleven met elkaar 
Wilt u   ziekte , opnames e.d. doorgeven aan een van de predikanten 

en/of aan pastoraal contactpersoon Mw. Smits- de Bruin  ( 070 368 39 66   
e-mail: hmsmitsdebruin@hotmail.com). 

 

Heeft u geen vervoer op Witte Donderdag of Goede Vrijdag voor de dienst 

van 19.30 uur, neem dan contact op met Joost Smits, tel. 368 39 66. 

De wijkbus rijdt niet! U kunt natuurlijk ook proberen mee te rijden met iemand 

die bij u in de buurt woont. Lukt dat niet neem dan gerust contact op. 

 

Achter in de kerk staat nog een aantal Paasgroeten voor mensen die niet in 

de kerk (kunnen) komen. Wilt u helpen uitdelen? U weet, vele handen maken 

licht werk. Alvast hartelijk dank. 

Voor veel ouderen die wel naar de kerk kunnen komen staan ze met Pasen 

voor u klaar om mee te nemen na de dienst. 

 
 

Lieve gemeenteleden, 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het mooie boeket 

bloemen,dat ik vanuit de gemeente mocht ontvangen.  

Het gaat gelukkig weer beter met mij. Ik doe het rustig aan , dan breekt het 

lijntje niet. 

Hartelijke groet,      Lies Hellinga 

 

 
 

Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór woensdag  
22.00 uur inleveren bij mevrouw N. Tichelaar, Nieboerweg 214,  

2566 GC Den Haag.  
Tel: 3642795,  e-mail: nettie.tichelaar@planet.nl 

mailto:hmsmitsdebruin@hotmail.com

