Goede Vrijdag Bergkerk

30 maart 2018
Blijf bij mij...
Blijf bij me want de dag versmalt
nog even en de nacht zal het licht verjagen
blijf bij me als je kunt
help me het zwart te verdragen
hou de nacht met me uit...

Bij binnenkomst nemen wij in stilte plaats...
Stilte

Woord aan het begin

Zingen (staande): lied 547, vers 1t/m 6

Bemoediging:

Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!

ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Ambtsdrager: Wie woont in de hoede van de allerhoogste God,
ALLEN: OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE ALMACHTIGE.
Ambtsdrager: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen,

ALLEN: HIJ IS EEN SCHILD, EEN MUUR OM JE HEEN.

- de gemeente gaat zitten -
Lezing: Psalm 22 (in een vrije hertaling van Karel Eykman)

Zingen: lied 247, vers 1,2en 3

BLIJF BlJ ME, een KRUISWEG bij Marcus

We volgen dit jaar een kruisweg met beelden van Gerard Ursem.
Deze kruisweg is gemaakt bij het evangelie naar Marcus.
Telkens lezen we een gedeelte uit Marcus en
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horen we een tekst bij de verbeelding.
In totaal zijn er 14 verbeeldingen, 14 staties, 14 stappen op deze weg.
Tussendoor zingen we, zijn we even stil of is er muziek.

Inleiding op de kruisweg
Zingen: lied 561, vers 1t/m 5

Statie 1:  Jezus in Getsemane
Markus 14: 32-42
tekst: ‘Hier op deze plek...”

Zingen: lied 560, vers 1

Statie 2:  Jezus verraden door Judas
Marcus 14: 43-52
tekst: ‘Waarom zo?’

Statie 3: Jezus voor het Sanhedrin
Marcus 14: 53-65
tekst: ‘Weten...’

Statie 4: Jezus verloochend door Petrus
Marcus 14: 66-72
tekst: ‘Je ging met me mee.’

Orgelspel

Statie 5:  Jezus voor Pontius Pilatus
Marcus 15: 1-5
tekst: ‘Macht tegenover onmacht.’

Statie 6: Jezus gegeseld
Marcus 15: 6-15
tekst: ‘Nog dieper.’



Statie 7:  Jezus met doornen gekroond
Marcus 15: 16-20a
tekst: ‘Veroordeeld, bespot...”

Zingen: lied 560, vers 2

Statie 8:  Jezus naar buiten gebracht
Marcus 15: 20b
tekst: ‘Een kruis dragen...”

Statie 9: Jezus op weg naar Golgotha
Marcus 15:21
tekst: ‘Soms is er iemand die helpt...”

Statie 10: Jezus wordt gekruisigd
Marcus 15: 22-27
tekst: ‘De uiterste grens...”

Zingen: lied 560, vers 3

Statie 11: Jezus aan het kruis bespot
Marcus 15:29-32
tekst: ‘Buigen, boog, gebogen.’

Statie 12: Jezus sterft aan het kruis
Marcus 15: 33-37
De Paaskaars wordt gedoofd - stilte
Marcus 15: 38-41
tekst: ‘Duisternis...”

Gebeden op Goede Vrijdag...
Zoveel kruisen in onze wereld opgericht, zoveel lijden, vragen,
waaroms. Op deze dag geven we veel ruimte aan de voorbeden.



Statie 13: Jezus van het kruis genomen
Marcus 15: 42-46a
tekst: ‘Het is voorbij...”

Statie 14: Jezus wordt begraven
Marcus 15: 46b-47
tekst: ‘Dragen. Begraven...’

Zingen: lied 590, vers 1t/m 5
Slottekst, voordat we de stilte van de nacht ingaan...

- In stilte verlaten wij de kerk —

Voorganger: ds. Martine Nijveld Organist: Warner Fokkens
Cantorij o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele

Morgen is er een meditatieve paaswake met veel gezangen uit Taizé in Bethel, om
19.30 uur. In de vroegte van de paasmorgen is er om 6.00 uur een paaswake in de
Maranathakerk. Op zondag 1 april zijn in onze beide kerken paasmorgendiensten:
om 10.00 uur in de Bergkerk en om 10.30 uur in de Maranathakerk.



