
 
 

Zondag 18 september   

Oecumenische dienst met de H. Familiekerk 

 

Aanvang: 10.00 uur 

Kerkdienst: voorgangers:  mw. ds. M. Nijveld en dr. D. Wielzen (r.k.) 

 ambtsdrager: mw. M. Jongens 

 lectoren: dhr. H. Grosheide en mw. R Schotte 

 koster: Joop van Groningen 

 organist: Warner Fokkens 

Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie 

 De 2e collecte is voor vredeswerk 

 

Het is weer tijd voor een Matinee concert 

Vanmiddag om 15.00 uur geef ik weer een concert in de Bergkerk. Naast het 

orgel zal ik ook de vleugel bespelen. Het programma zal bestaan uit diverse 

stukken op vleugel en orgel, zowel literatuur als improvisatie, klassiek maar ook 

pop. 

Op orgel speel ik onder meer J.S. Bach, J. Purcell, Th. Dubois, A. Guilmant en 

E. Gigout en op de vleugel Fr. Chopin, J.M. Cano, E. Carmen en Yiruma.                                          

Na afloop van het concert wordt u van harte uitgenodigd om onder het 

genot van een drankje nog even na te praten.  U kunt dan ook CD’s of de 

orgel-DVD aanschaffen.  Het belooft een veelzijdige middag te worden, dus 

laat u verrassen. En…… neem vooral zoveel mogelijk muziekliefhebbers mee!!                                             

Programma € 9,00 inclusief hapje en drankje. 

Bij de zondag:                                                                                                                                              

In het najaar  horen we in onze kerkdiensten verhalen over Jakob en Jozef. 

Deze alternatieve lijn van het leesrooster start vandaag en duurt t/m zondag 

20 november.                                                                                                                                                        

Het zijn verhalen uit het leven gegrepen: over relaties, jaloezie, broeder- en 

zusterschap, samenleven, verwijdering en vervreemding, honger en werken, 

leven en sterven. Ze raken aan allerlei wezenlijke levens- en geloofsthema’s. 

Vandaag wordt de lezing verbonden met het thema van de Vredesweek: 

Vrede verbindt… 



Zondagavond 25 september: zingend door de Genesisverhalen                                                

In ons nieuwe liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk, liedboek 2013) 

staan diverse liederen bij de verhalen van Jakob en Jozef, bekend en 

onbekend. U vindt deze liederen bij de ‘Bijbelse vertelliederen’ (o.a. lied 165 

en 166), maar ook elders in het liedboek staan liederen, die thema’s uit de 

Jakob- en Jozefverhalen bezingen. Op zondagavond 25 september kunt u 

samen met Warner, Christi en de cantorij Genesisliederen zingen. Zelf zal ik de 

liederen kort en krachtig aan elkaar praten.  

Voor wie? Voor iedereen die gewoon een uur heerlijk wil zingen!                                          

Opgeven: niet nodig! Tijd: 19.00 uur. Locatie: Bergkerk.    ds. Martine Nijveld 

Vrouwencafé in buurt-en-kerkhuis Bethel                                                                                    

Het vrouwencafé start op zaterdag 24 september. Alle vrouwen, van welke 

leeftijd ook, zijn van harte welkom in buurt-en-Kerkhuis Bethel om 15.00 uur.                                          

Info: Margriet den Heijer/ds. Martine Nijveld.  

Bidden in de eredienst – een avond voor alle voorbidders                                                                

Op maandag 26 september bieden we een avond aan over de gebeden in 

de eredienst. Bedoeld voor alle mensen die een rol vervullen bij de gebeden 

in Bergkerk en Maranathakerk. Een update! 

Begeleiding: ds. Axel Wicke en ds. Martine Nijveld. Locatie: Bethel. Tijd: 20.15 

uur. 

Foto’s Verenigde Staten                                                                                                               

In de nazomer van 2015 ben ik vier weken in de Verenigde Staten geweest, 

waar ik aan de westkust een rondreis heb gemaakt langs steden en natuur. 

Bezoeken aan Las Vegas, San Francisco en Los Angeles werden afgewisseld 

met tussenstops in een aantal van de prachtige natuurparken die de 

Verenigde Staten rijk is. De camera was steeds bij de hand en ik kwam met 

3500 foto’s terug. Een zestal daarvan hangen nu in de galerij. 

Van de getoonde foto’s is de eerste genomen bij de Hooverdam, de tweede 

in Grand Canyon National Park, de derde en vierde in Zion National Park, de 

vijfde in Red Rock Canyon State Park en de zesde in Death Valley National 

Park. Elk park heeft zijn eigen karakter, zijn eigen kleuren, zijn eigen 

vergezichten. Sommige zijn relatief klein, andere strekken zich honderden 

kilometers ver uit. Maar ze hebben met elkaar gemeen dat je rondlopend en 

rondrijdend keer op keer wordt verrast door de weidsheid van de 

landschappen, de prachtige kleuren en de overweldigende natuur, resultaat 

van de elementen die al miljoenen jaren op elkaar inwerken. Willem-Jan 

Huijssoon 



Parelroute                                                                                                                                          

Op zaterdag 8 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur is er weer een Parel-route in 

de Flora- en Faunawijken. Onder anderen in diverse kerken bevinden zich 

Parels.  In de Bergkerk is het het Haags Kleinkoor.                                                                                             

Parelrouteboekjes om mee te nemen liggen in de hal van de kerk. 

Meeleven met elkaar 

Wilt u ziekte, opnames e.d. doorgeven aan een van de predikanten en/of 

aan pastoraal contactpersoon mw. Ria Smits-de Bruin (070-368 39 66) email: 

hmsmitsdebruin@hotmail.com 

 

Dank 

Afgelopen zondag mocht ik een prachtig boeket bloemen ontvangen 

namens de gemeente. Mijn hartelijke dank bij deze. 

Aangaande mijn gezondheid: deze is de ene dag beter dan de andere. Mijn 

dagen zijn gevuld met nevelen, zuurstof, medicijnen innemen en prikken. 

Wegens zuurstofgebrek kom ik helaas niet meer buiten de deur en zijn lopen 

en andere zaken een probleem.                                                                                                                                     

Gelukkig is mijn brein nog helder en kan ik goed met computers omgaan en 

kan ik op dit gebied anderen helpen. Staat de tijd en moment het toe en 

heeft u hulp nodig, dan graag tussen 10.00 en 13.00 uur bellen. Mijn 

telefoonnummer is: 365 99 20. 

Bedankt voor de groeten die ik elke zondag via mijn zoon Alex ontvang. Bij 

deze een hartelijke groet terug. Gods zegen gewenst en zijn nabijheid bij alle 

problemen en zorgen die er zijn.                                          Hartelijke groet,  Wim 

Spuij 

 

Overleden 

Op 7 september j.l. is op 69 jarige leeftijd overleden Gudrun Emmi Anna Inge 

Rawald. Het gezin Vijverberg woonde vroeger aan de Spotvogellaan en was 

lid van de Pauluskerkgemeente. Gudrun kwam nog af en toe in de bergkerk, 

maar woonde niet meer in de wijk. 

Gudrun is op dinsdag 13 september begraven op de begraafplaats Oud Eik 

en Duinen.   

Correspondentieadres: Irisplein 47, 2565 TE Den Haag.  

 

 

Vocaal Matinée Variée                                                                                                                             

Op zaterdag 24 september verzorgen Koor tijdelijk Zonder Naam (voorheen 

vrouwenkoor Pro Cantare) en het mannenensemble De Hofstad  Zangers een 

gezamenlijk optreden om 15 uur in de Bergkerk                                                                          

Het vrouwenkoor o.l.v. dirigente Joke Geraets voert  voor de pauze 

geestelijke werken uit van Fauré met orgel en na de pauze liederen van 

Schumann. Het mannenkoor o.l.v. dirigente Sabine Geerlof – van der Zande 

zingt diverse stijlen waaronder Latijnse werken van Diepenbrock en da 
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Palestrina, enkele Duitse werken van Beethoven en Bornianski en na de pauze 

Russische werken en negro spirituals Het mannenkoor sluit af met een 

zeeroverslied.                                                                                                                            

De muzikale begeleiding op orgel en vleugel is in handen van John Boone en 

Claudio A. Barduco Ribeiro.  

Kaarten à € 15,- zijn te reserveren bij: dehofstadzangers@kpnmail.nl onder 

vermelding van naam, voorletters en aantal kaarten  De reservering vindt 

plaats na ontvangst van uw betaling op ING bank, rek. 

nr.:NL84INGB0007956097 t.n.v. De Hofstadzangers.                                                                                                                                

Tevens zijn er kaarten 's-middags verkrijgbaar aan de zaal voorafgaand aan 

het concert.   De zaal is geopend vanaf 14.30 uur. 

Vredesconcert Vredesweek 

Als afsluiting van de Haagse vredesweek zijn zondag 25 september van 17.00 

tot 18.00 uur in de Maranathakerk topwerken van Rachmaniniv, Debussyen 

Mendelsohn te horen.  

Ze verklanken het thema “oorlog en vrede”. De stukken verbeelden 

gevoelens als treurigheid, lieflijkheid, geweld en vreugde. 

Uitvoerenden zijn Karen Su, viool, Ignasi Solé Pinas, cello en Sander Lekkerkerk, 

piano. 

Toegang gratis. 

 

 

Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór woensdag 21 

september  

22.00 uur inleveren bij mevrouw N. Tichelaar, Nieboerweg 214, 2566 GC Den 

Haag.  

Tel: 3642795,  e-mail: nettie.tichelaar@planet.nl 
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