
ORDE VAN DIENST  
 
Orgelspel en luiden van de klokken 
 
Met binnengaan ambtsdrager en voorganger een moment van stilte. 
 
 
Welkom  (ambtsdrager) 
 
 
Zingen intochtslied:                                         Lied 632:1 (staande) 
 
 
Bemoediging:       Ambtsdrager:    Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 Allen:                Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed  (ambtsdrager) 
 
 
Zingen Psalm van de zondag: Lied 139: 1  en  14 
 
(Na handgeving neemt u plaats achter de Liturgische Tafel en vervolgt u de dienst) 
 
 
Smeekgebed  
Er zijn drie gebedsintenties; elke gebedsintentie eindigt met: Daarom bidden wij u tezamen met: 
 
 

 
 
 

 
Zingen van het glorialied:  Lied 103c: 5 (staande) 
We zingen dit lied loflied drie keer achter elkaar. 
 
(Eventueel: Kinderen gaan naar de nevendienst) 
 
Inleiding op de lezing uitleg 
 
 
Het gebed van de zondag zingen wij  met de woorden: ‘Vogel Gods, kom ons bestoken’ (tekst: Piet Schel-
ling; melodie: Ode an die Freude, van L. v. Beethoven)  

 
Vogel Gods,  kom ons bestoken 
met uw liefdevolle gloed. 
Adem Gods, kom in ons midden, 
deel uw kracht en geef ons moed.  
Laat uw vuur de aarde dopen, 
reinig hem van alle haat; 
doe ons op een wonder hopen, 
van een wereld vrij van kwaad. 
 

Vogel Gods, doorstroom ons denken, 
neem bezit van ons gevoel. 
Adem Gods, blijf tot ons roepen:  
‘Zoek bij Mij je levensdoel!’ 
Laat het zicht ons niet ontbreken 
op een leven vol van licht, 
door een woord, gebaar of teken 
dat weerspiegelt uw gezicht. 

 
 



 
Eerste lezing:   Genesis 32:22-32  (lector) 
 
 
Zingen   Lied  834 
 
 
Tweede lezing :   Marcus1:32-39   (lector) 
 
 
Zingen   Lied  534 
 
 
Preek – met als motto: ‘Waar ik ben onthult wie ik ben ‘    
 
Orgelspel  
 
 
Zingen:  ‘Roep in de nacht’ (Tekst: Piet Schelling; melodie: Wooden Heart / Muss i denn) 
 
Zie mij aan,  
goede God, 
alle lícht is gedoofd, 
‘t hart is beroofd 
van zijn moed om voort te gaan. 
 
Geef mij kracht, 
raak me aan, 
en ik wéér op zal staan, 
wegen zal gaan 
waar uw vrede op mij wacht. 
 
Lieve Heer, 
verlaat mij nimmermeer, 
laat uw liefde steeds bij me zijn. 
 
Laat niet los wat uw hand ooit bij 
mij heeft gedaan: 
tegen de waan 
liet U zien: jij bent van Mij! 
 
 
Gebeden  (Liturgische Tafel) 
 
Dankgebed + Voorbeden  
Stil gebed / Onze Vader 
 
 
Mededelingen  (ambtsdrager)** 
 
 
Inzameling van de gaven 
 
 
Slotlied: Lied 885  
 
 
Wegzending en zegen   (staande)  


