
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11 oktober 2015    Heilig Avondmaal 
 

 

Aanvang: 10.00 uur 

Kerkdienst: voorganger: mw.ds.H.Th. Vollebreght 

 ambtsdragers: Dhr Verwaart, Mw Zandbergen, Mw Hoek 

 lector: Mw Hoek 

 koster: Leonore Brons 

 organist: Warner Fokkens 

Collectes: De 1e collecte is voor Diaconie 

 De 2e collecte is voor Wijkgemeente 

 

 

Meeleven met elkaar 
Wilt u  ziekte, opnames e.d. doorgeven aan een van de predikanten en/of aan pastoraal 

contactpersoon Mw. Ria Smits - de Bruin  (070 368 39 66,  e-mail: hmsmitsdebruin@hotmail.com). 

- Hr. H.  Meindersma, Fazantplein 5, 2566 VJ, is vorige week maandag weer thuis 

gekomen uit het ziekenhuis waar hij enige tijd was opgenomen. 

Hij dankt de gemeente hartelijk voor de bloemen die hij zondag kreeg. 

 

Verkoop eigengemaakte kaarten  

Hedenmorgen is er in de hal weer de verkoop van eigengemaakte kaarten. Er is een 

ruim aanbod aan kaarten. Voor en na de dienst kunt u een keuze maken. De 

opbrengst is bestemd voor de wijkkas. Van harte in uw belangstelling aanbevolen! 

 Ria Schotte en Janny Korpel 

 

Avonden voor veertigers, vijftigers, zestigers… 

Deze week vindt de eerste ontmoetingsavond plaats voor mensen uit ‘mijn’ 

doelgroep: welkom op donderdag 15 oktober om 20.00 uur in de Maranathakerk. De 

tweede mogelijkheid om aan te schuiven is op dinsdag 20 oktober om 20.00 uur in 

de Bergkerk. Opgeven? Graag! Dat kan via: me.nijveld@ziggo.nl. Meer info in de 

wijkkrant (en in de brief, die verzonden is naar de mensen uit deze leeftijdsgroep).  

Martine Nijveld 

 

Ouderenkring maandag 26 oktober, 15.00 uur 

Een kring om met elkaar de vragen van het ouder worden te bespreken. Deze open 

kring is voor buurtbewoners en gemeenteleden. Meer info in de wijkkrant. 

mailto:me.nijveld@ziggo.nl


Vooruitblik: feest van de doop op zondag 18 oktober 

In de feestelijke jubileumdienst op zondag 18 oktober (50 jaar gemeente zijn in/rond 

de Bergkerk) worden ook twee kleine kinderen gedoopt: Lieke-Lotte, dochter van 

Madelein en Joey van der Plas-van der Sloot en Fenna, dochter van Iris Hoek en 

Remco Pronk. Van harte welkom om dit feest mee te vieren!   

Martine Nijveld 

 

18 oktober, samen vieren 

Op 18 oktober a.s. vieren we het 50-jarig bestaan van de Bergkerk. 

Het is de bedoeling, dat we samen stilstaan bij dit jubileum en samen vooruit kijken 

naar de toekomst.   

Want er is veel veranderd sinds de Opstandingskerk in oktober 1965 officieel in 

gebruik werd genomen. Gemeenteleden uit zes verschillende kerken komen nu 

zondags voor de erediensten bijeen in het kerkgebouw. In verband daarmee is de 

naam ook gewijzigd in Bergkerk. 

Vanaf half tien kunt U binnenlopen en worden ontvangen met koffie of thee. Na de 

feestelijke kerkdienst is er een programma, waarin muziek en korte bijdragen vanuit 

de diverse gemeenten waarvan nu leden de Bergkerk bezoeken elkaar afwisselen. In 

die 3-minutentoespraakjes zullen ervaringen met het kerken aan de Daal en 

Bergselaan en wensen voor de toekomst aan de orde komen. Hoe gaan we samen 

verder, met de nadruk op samen, dat is het thema. En daarbij vergeten we natuurlijk 

ook niet de samenwerking met de Maranathakerk in één wijkgemeente. 

Uiteraard is er een feestlied en het samenzijn loopt uit op een gemeenschappelijke 

lunch. Tijdens de maaltijd is er gelegenheid Uw kennis en vaardigheid te testen bij 

een spel. 

En het geheel wordt in stijl afgesloten, naar wij denken omstreeks 14.00 uur. 

Voor de lunch kunt u zich na deze dienst aanmelden op intekenformulieren, achter 

in de kerk. Kosten zijn daaraan niet verbonden. 

Hans Grosheide 

 

Op weg naar het gemeenteberaad van 25 oktober… 

Op zondag 25 oktober praten we ná de dienst in Bergkerk en Maranathakerk over 

de recente herstructurering. Ieder krijgt de kans zich uit te spreken. Ook praten we 

over de toekomst: waar richten we ons op? Welke kansen zien we? Meer info in het 

oktobernummer van de wijkkrant. Interessant in dit kader is het interview met de bijna 

vertrekkende scriba van de Protestantse Kerk, ds. Arjan Plaisier, dat donderdag in 

Trouw stond. Hij schetst lijnen voor de kerk op weg naar 2025. Wie dit artikel nog niet 

las: er liggen kopieën in de hal van de kerk. Leesvoer om tot je te nemen op weg 

naar het gemeenteberaad. 

 ds. Martine Nijveld 

 

 

 

 

Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór woensdag 14 oktober, 

22.00 uur inleveren bij mevr. N. Tichelaar, Nieboerweg 214, 2566 GC Den Haag. 

Tel: 364 2795, e-mail: nettie.tichelaar@planet.nl   



 

 

Lied gezongen op de startzondag 4 oktober jl. door het pastorale team; niet voor 

iedereen was het lied goed te volgen, daarom hierbij de tekst: 

 

 

 

Samen gemeente zijn  

is vieren, leren, doen, 

winterwerk, zomerwerk, 

kerk zijn in elk seizoen. 

  

Wij doen het startschot, 

u krijgt vandaag koffie mét: 

een jaarprogramma 

is weer in de verf gezet. 

 

Tafels vol info en flyers  

staan voor u klaar, 

een markt vol opties, 

wat is er te doen dit jaar: 

 

woorden gaan over en weer 

waar de mensen zijn: 

bij bijbel, boek en krant 

leren hoe mens te zijn. 

 

Woorden zijn lief en leed 

deel ze in het café, 

vrouwen, verhalen en leef 

met een ander mee. 

 

Zin in een spreker, 

verdieping, een goed verhaal, 

struin op de markt 

en u vindt het daar allemaal. 

 

Buurtkoffie, TeeCafee, 

overal kunt u bij. 

Zingen bij hoog en laag: 

Taizé en cantorij. 

 

De bethelbuurtbios, 

gratis een goede film, 

samen aan tafel of 

bijbelontmoetingskring, 

 

 

 

Kinderwerk, jeugdwerk, 

kerk zijn is jong en grijs, 

kerk in de toekomst  

doet dingen op eigen wijs. 

 

Concerten, boekenclub, 

praten bij poëzie, 

vroom is de freule, 

voor wie het eens anders wil. 

 

En heel de middengroep 

samen op koffie/thee, 

neem ook wat gasten 

van buiten de kerk mee. 

 

Nu eens naar dit gebouw, 

dan naar het ander toe, 

mensen gaan heen en weer, 

brug naar de ander toe. 

  

En zit voor jou, voor u 

dit keer niets leuks erbij, 

vraag dan de kerkenraad 

waar vacatures zijn. 

 

Kerk zijn is liefde doen  

inzet in groot en klein. 

Zou er een kerk zonder  

al deze mensen zijn? 

 

Zo gaan wij verder 

na kerst komt het tweede deel, 

want alles in een keer 

dat is wat veel te veel. 

 

Zo wordt een stad gebouwd 

overal om ons heen, 

huizen van vrede en 

licht door de ramen heen



 


