Wijkgemeente Den Haag-West
Zondag 5 mei 2019 - 3°zondagvan Pasen - Bevrijdingsdag

We vieren het feest van de doop van
Linde, dochter van Marieke Smits en Remi van Zwet
en Louisa, dochter van Iris Hoek en Remco Pronk

Voorganger: ds. Martine Nijveld
Organist: Warner Fokkens

Deze zondag kreeg in de traditie de naam: ‘Misericordia Do-
mini’, verbonden met psalm 33: ‘De aarde is vol van de goedheid van de Eeuwige’.
Anders dan anders vieren we de doop vandaag aan het begin van de dienst, passend
bij de paastijd: dopen is Pasen vieren!

Orgelspel en welkom
Zingen (staande): psalm 33, vers 1 en 2

Bemoediging en drempelgebed (staande):

ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!

ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!

ambtsdrager: Gij die het licht in ons midden behoedt,

ALLEN: WEK ONS VERLANGEN NAAR UW NIEUWE DAG!

ambtsdrager: Voed het vuur in ons leven

ALLEN: EN MAAK ONS TOT UW MENSEN —
VERANTWOORDELIJK EN VRIJ.

Jubelen in de paastijd (staande): lied 608, vers 1,2 en 3
- de gemeente gaat zitten -
Inleidende woorden op de doop

De dopelingen worden binnengedragen, ondertussen zingen we:
lied 354, vers1,2en3




Doopgebed

Alle kinderen zijn welkom rond de doopvont.
Met hulp van de kinderen vullen we de doopvont met water.

Bediening van de doop aan Linde van Zwet en Louisa Naomi Pronk
Zingen: lied 354, vers 4

Belofte van de ouders

Willen jullie je kind ontvangen als een kind van God

en beloven jullie haar met liefde en zorg te omringen?

Willen jullie haar de verhalen vertellen van God en mensen en beloven
jullie haar kennis te laten maken met het evangelie van Jezus Christus?
Willen jullie haar voorgaan op de weg naar die nieuwe wereld,

waar brood en liefde is — genoeg voor allen?

Aansteken van de doopkaarsen

Verwelkoming door de gemeente (staande):

voorganger:

Gemeente, wilt u Linde en Louisa welkom heten in ons midden,
wilt u hen dragen in uw gebeden,

wilt u een thuis voor hen zijn, een plek waar ze veilig zijn,

en waar ze samen met anderen kunnen zoeken

naar wat goed is en leven dient.

allen: Welkom, Louisa! Welkom, Linde!

Welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden!

Zingen (staande): lied 354, vers 5

- de gemeente gaat weer zitten, de kinderpaaskaars wordt aangestoken en de
kinderen gaan met het LICHT naar oppas en kindernevendienst -




Als gebed van de zondag zingen we: ‘De kracht van uw liefde’
(Opwekkingsbundel, lied 488)

Evangelielezing: Lukas 24: 35 — 49 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
Zingen: lied 642, vers 1,2,4en7
Preek en orgelspel

Dankgebed, voorbeden en stil gebed — met lied 368f:

We sluiten onze gebeden af met het Onze Vader: Onze Vader in de
hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat
uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag
het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook
wij vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de
macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. (uit de Nieuwe Bijbelverta-
ling, herziene versie 2018)

Mededelingen & inzameling van de gaven
- de kinderen komen terug in de kerk -

Vanwege 4 en 5 mei, deze dagen van gedenken en vieren, zingen wij:
lied 708, vers 6 (staande)

Zegen (staande),
beantwoord met lied 1014, vers 1, 2 en 3

Orgelspel
Na de dienst kunt u de doopouders gelukwensen! En er is koffie, thee en
een traktatie in de hal van de kerk.

Wilt u de preek nog eens nalezen? Stuur een mailtje naar me.nijveld@ziggo.nl
Of beluister de dienst via www.kerkomroep.nl of de app
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