
Zondag 6 mei 2018  Gezamenlijke dienst in de Bergkerk  Den Haag-West 
Vandaag vieren we ná de betekenisvolle dagen van 4 en 5 mei. We lezen over Noach die een duif uit 
doet vliegen op zoek naar goed en bewoonbaar land, veilig en in vrede. In het slotlied zingen we van 
dat land, waar barmhartigheid boven de poort geschreven staat. Een lied als een alternatief 
volkslied. Ná de zegen zingen we nog het 6e vers van het Wilhelmus (lied 708). 
Het Onze Vader bidden we vandaag anders dan we in onze beide kerken gewend zijn: op de wijze 
van de Nieuwe Bijbelvertaling 2004.   
 

BEGIN 
 

Welkom  
 
Morgenlied (staande): lied 645, vers 1, 4 en 6 
 
Bemoediging (staande): 
Ambtsdrager:  Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed (staande)     - de gemeente gaat zitten - 
 
Zingen: psalm 66, vers 2 
 
Groet: 
Voorganger:  Vrede zij met u! 
ALLEN:   VREDE OOK MET U 
Voorganger:  Wenst elkaar de vrede! 
 
Smeekgebed, waarbij we zingen: 
 
 
 
 
 

Loflied (staande): lied 635, vers 1 t/m 6 
 
Moment met de kinderen (daarna gaan zij naar de kindernevendienst) 
 

ROND DE SCHRIFTEN 
 
Gebed van de zondag 
 
Het verhaal van Noach in lezing en lied:  
 Zingen: lied 163a, vers 1, 2 en 3   
 Lezing: Genesis 8: 1-14 (in de Amsterdamse vertaling om voor te lezen) 
 Zingen: lied 163a, vers 4 
 
Preek - over Noach en de duif, over hopen en op de uitkijk staan 
 
Orgelspel, waarna we zingen: lied 605, vers 1, 2 en 5 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, met daarbij telkens:   
 voorganger:  zo bidden wij: 
 allen:  doe ons leven in vrede! 
 



 
 

Onze Vader (uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004) 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil 
gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons 
niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.  
   
Mededelingen & inzameling van de gaven  (de kinderen komen terug in de kerk) 

 
VERDERGAAN 
 
Slotlied (staande): alternatief volkslied (tekst: Sytze de Vries; op de wijs van psalm 79) 

 

 
 
Zegen, beantwoord door: 
 
Zingen: lied 708, vers 6  
 
Bij het verhaal van Noach op zoek naar leefbaar land past een groene tip: 
Nu is de tijd om weer in de tuin aan de slag te gaan. Haal dan meteen wat stenen eruit en zet daar planten voor in 
de plaats. Groener is goed voor plant en dier (en dus ook voor de mens). En bij een stevige bui kan het water 
makkelijker weg. Succes! Werkgroep Groene Kerk Den Haag-West. 


