
Zondag 4 februari 2018  Viering van de Maaltijd 
Wijkgemeente Den Haag-West  Gezamenlijke dienst in de Bergkerk 
 
Vandaag lezen we van Jezus in Kafarnaüm, ‘dorp van troost’. We zingen het verhalende lied 533 erbij: 
‘Daar komt een man uit Nazaret. Zijn naam is: Hij die mensen redt, en met de minsten wil Hij zich 
verbinden.’ We vieren de maaltijd - maaltijd van verbondenheid. 
 
Voorganger: ds. Martine Nijveld  M.m.v. de cantorij o.l.v. Christi van der Hauw  
Organist: Warner Fokkens           Er is Rondje Zondag en kindernevendienst 

 
Bij deze liturgie hebt u ook een liedboek nodig! 

 
OM TE BEGINNEN 

 

Welkom  
 
Morgenlied (staande): lied 211, vers 1 en 2 
 
Bemoediging (staande): 
Ambtsdrager:  Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed (staande):    
Ambtsdrager: Gij die ons hart aanziet en onze diepten peilt, 
Allen:  blijf ons niet verborgen. 
Ambtsdrager: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 
Allen:  zegen ons met vrede… 
- de gemeente gaat zitten - 
 
Zingen: psalm 67, vers 1, 2 en 3 
Tussen de verzen door zingt de cantorij de antifoon (liedboek 514 c): 
God, wees ons genadig, zegen ons met het licht van uw ogen.   
 
Smeekgebed, uitlopend op Kyrie- en Gloriahymne ‘Glorie de Eeuwige’, lied 299f  
(door cantorij en allen) 
 
Moment met de kinderen 
- de kinderen krijgen het licht mee en gaan naar hun nevendienst 

 
WOORDEN VOOR ONDERWEG 
 
Gebed van de zondag 
 
Evangelielezing: Markus 1: 29-39 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004) 
  
Zingen: lied 533 
 allen steeds refrein 
 vers 1 en 2: cantorij 
 vers 3:   lezenaarszijde  vers 4:  orgelzijde 
 vers 5:  lezenaarszijde  vers 6:  orgelzijde 
 



 
 

Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Voorbeden, met daarbij telkens:  voorganger:  … zo bidden wij samen: 
      allen:  wees nabij in licht en duister. 
 
Mededelingen & inzameling van de gaven    
- tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk - 

 
VIERING VAN DE MAALTIJD 
 
Nodiging  
 
Tafellied: lied 387, vers 1, 2 en 5 
 
Vredegroet 
Voorganger:  De vrede van God zij altijd met u! 
Allen:   Vrede ook met u! 
Voorganger:  Wensen wij elkaar de vrede van Christus… 
Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet! 

 
Gezongen tafelgebed: lied 403 c (door voorganger, cantorij en allen) 
 
Onze Vader (voor iedereen anders dan anders: uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004) 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.  
  
Gemeenschap van brood en beker 

We vieren de maaltijd in lopende vorm.  
U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen, 
waarbij de mensen achterin het eerst genodigd worden. 
Er is druivensap en wijn. Om verwarring te voorkomen ligt bij het sap een kaartje. 
Als u brood en wijn/druivensap graag op uw plek ontvangt, kunt u een seintje geven 
aan degene die nodigt. 

 - tijdens de communie zingt de cantorij koraal 6 en 10 uit Bachcantate BWV 147  
 
Dankgebed 

 
GEZEGEND GAAN WE VERDER… 
 
Slotlied (staande): lied 967, vers 1 en 6 
 
Zegen, beantwoord door: 
 
 

En dan is er thee en koffie -  ruimte en tijd voor ontmoeting! 


