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Advent- en Kerstviering                                                              

met ouderen in de Bergkerk  
 

op zaterdag 17 december 2016, 11.00 uur 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Aan deze viering werken mee: 

Het koor:  Sing for joy o.l.v. Warner Fokkens 

Jozef:   dhr. Leen Slegers  

Maria:   mw. Gertie Pikaar 

Elisabeth:   mw. Nettie Tichelaar  

Voorgangers:  

mw. Sity Smedinga  (kerkelijk werker ouderen)  

   06 37350751  

ds. Rein Algera   (geestelijk verzorger Uitzicht) 

Koster: Leonore Brons  

En vele vrijwilligers   



 

Welkom en aansteken van de kaarsen 

Koor: Oh Little Town of Bethlehem (korte vrije 

vertaling)  
 

In de kleine stad Bethlehem werd Jezus geboren, 
laten we Hem aanbidden.  

 

 

SAMENZANG: Nu daagt het in het oosten, NLB 444 

 

2. De duistenis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

3. De zonne, voor wier stralen 
het nachtlijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 

 

Gebed 

 



 

Koor: Where is the savior? (korte vrije vertaling) 

Waar is de Redder en waar is onze Koning? 
Waar is het lied dat ons hart verlangt te zingen? 

Wanneer zullen wij Hem zien, de reeds lang Beloofde?                                                    
Kom nu, Immanuel, God’s enige Zoon. 

Hoop voor de hopelozen, hulp voor de hulpelozen,                                                                                                                
almachtige Vredevorst. 

Brood voor de hongerige, rust voor de vermoeiden,                                                                                                                                                     
Zijn rijk zal nooit ophouden. 

 

Waar is de Redder, Hij, die mij laat zien 
genade en goedheid die zijn mensen herkennen. 

Wat brengen wij Hem, onze liefde?  
Als we Hem mogen ontmoeten, geven wij Hem ons 

hart. 

 

Bijbellezing: Lucas 1: 26 – 33    

Maria en Jozef  

Samenzang:  Nu zijt wellecome,  NLB 476 

 

 



 
 

2.Herders op de velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus werd geboren, zij wisten ’t niet. 

‘ Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bethlem is de stede, daar is ’ t geschied voorwaar.’ 

Kyriëleis  
 

3  Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onzen Here met offerand. 

Ze_offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 

Te_eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyriëleis.  

 
 

Koor: Waarom als een kindje?   
Waarom werd Gods zoon 

geboren, als een kindje in een 
stal? 

Waarom mochten Herders horen 
dat dit kind hen redden zal? 

Zie, het was een jonge moeder,                                                                                
die dit kind ter wereld bracht. 

En in Bethlehem, Judea, kwam 
Gods Zoon in onze nacht. 

Zie Gods liefde, zie Zijn macht! 

Herders hoorden eng'len juichen.                                                           
Aan de hemel stond een ster. 

En ze kwamen eer betuigen, met de wijzen van zo ver. 
Wie op aarde kan begrijpen, hoe God mensen heeft 

bemind? 
Want Zijn Zoon kwam als een baby.                                                                

Zie Gods liefde in dit kind. 
Zie Gods liefde, zie zijn macht. 

Zie Zijn Majesteit en glorie. Zie het licht in onze nacht! 
 



Bijbellezing: Lucas 1: 39 – 46     

Maria en Elisabeth  

Samenzang: Hoe zal ik U ontvangen, NLB 441 

1 Hoe zal ik U ontvangen, 

hoe wilt Gij zijn ontmoet. 
Gij, 's werelds hoogst verlangen, 

des sterv’lings zaligst goed? 
Dat ons uw Geest verlichte! 

Houd zelf de fakkel bij, 
die, Heer, ons onderrichte 

wat U behaaglijk zij. 

 
2 'k Lag machteloos gebonden, 

Gij komt en maakt mij vrij; 
ik was bevlekt met zonden, 

Gij komt en reinigt mij. 
Het leven was mij sterven, 

tot Gij mij op deed staan; 
Gij doet mij schatten erven, 

die nimmermeer vergaan. 

 

Koor: What child is this (vertaling)  

Wat kind is dit, gelegd te rusten slapend op Maria's 

schoot? 
Dat engelen begroeten met lieve zangen, 

Terwijl herders wacht houden? 

Dit, dit is Christus de Koning, 
Wien herders bewaken en engelen bezingen; 

Haast! haast! om Hem lof te brengen, 
De baby, de zoon van Maria. 

Waarom ligt hij in zo’n geringe plaats, 
waar os en ezel worden gevoed? 

 



 
Goede christenen, vreest, voor zondaars hier pleit het 

stille Woord. 
Nagels, speer zullen Hem doorsteken, 

Het kruis zal worden gedragen voor mij, voor jou. 
Wees gegroet! wees gegroet! het vleesgeworden 

Woord, 
De baby, de Zoon van Maria. 

Dus brengt Hem wierook, goud en mirre, 
Kom landman, koning om Hem te erkennen; 

De Koning der koningen brengt behoudenis, 

Laat liefhebbende harten Hem op de troon zetten. 
Verheft, verheft een lied in de hoge, 

De maagd zingt haar slaapliedje. 
Vreugde, vreugde want Christus is geboren, 

De baby, de Zoon van Maria. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Bijbellezing: Lucas 2: 1-7    
 

 

 

 

 



 

SAMENZANG met Koor: Stille Nacht, NLB 483 

Allen: 1 en 3, koor: 2  

 

 

2.Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor.   

 

3.Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer!                                                            
Amen, Gode zij eer! 

 
 



Bijbellezing: Lukas 2: 8-14  
 

Samenzang: Hoor de engl’en zingen d’ eer,  NLB 
481 

 

 
  

3.  Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de englen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 



 
Koor: While by my sleep I watched at night  

(korte vrije vertaling) 
De engelen brengen het nieuws aan de herders: 

in Bethlehem wordt een Kind geboren.  
En dit Kind zal ons van onze zonden bevrijden. 

Laten we ons verheugen en blij zijn.  
 

 
Bijbellezing: Lucas 2: 15 – 20 

Maria en Jozef 

Lied: Eer zij God in onze dagen,  NLB 487  

 
 

 
 

 
 



 
2.    Eer zij God die onze Vader 

en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is.  
Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 
 

Koor:  Gloria, Gloria (korte vrije vertaling) 
 

Gloria gloria in excelsis in excelsis Deo, 

Vertel aan de wereld dat Jezus is geboren! 
 

Gebed  

 

Zegen  

 

SAMENZANG: Ere zij God 

Ere zij God in de hoge, 

ere zij God in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen, 

in de mensen een welbehagen, 

in de mensen een welbehagen, 

een welbehagen! 

Amen. 

 
 



 

Aan het begin van de lunch: Komt allen tezamen,     

 

            
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


