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Zondag 1 januari 2017 
Protestantse wijkgemeente Den Haag-West 
10.30 uur - in de Bergkerk 

 
Groet: na de psalm (psalm 8) staat vandaag: ‘Groet’. In deze 
nieuwjaarsdienst begroeten we elkaar en wensen we elkaar vrede toe! 
Onze Vader: op deze liturgie staan de woorden van het Onze Vader 
afgedrukt in de vertaling van 2004. In Maranathakerk en Bergkerk 
bidden we verschillende versies van het Onze Vader. De tekst uit de 
Nieuwe Bijbelvertaling 2004 biedt ons de mogelijkheid om met elkaar 
eenzelfde tekst te bidden, die tegelijk voor (bijna) iedereen anders dan 
anders is. 
Nieuwjaarswensen: ook na afloop van deze dienst is er koffie en thee, 
ruimte voor ontmoeting en nieuwjaarswensen. En misschien bracht u 
uw overgebleven oliebollen of appelflappen mee? Dan delen we die ná 
de dienst 
Kinderen in de kerk: op deze vakantiezondag is er geen 
kindernevendienst.  Als er kinderen zijn, kunnen ze in de kerk blijven 
met een kleurboekje e.d..  
 

Bij deze liturgie hebt u ook een liedboek nodig! 
 
 

OM TE BEGINNEN 

 
Klokgelui - welkom  
 
Intochtspsalm: psalm 8, vers 1 en 3 (staande) 
  
Bemoediging (staande): 
 Ouderling:   Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 ALLEN:          Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed (staande) - de gemeente gaat zitten – 
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Zingen: lied 287, vers 1 
 
Groet: 
Voorganger:  Vrede zij met u! 
ALLEN:   VREDE OOK MET U 
Voorganger:  Wenst elkaar de vrede! 
 
Smeekgebed, afgesloten met: 
 
 
 
 
 
Loflied (staande): lied 489, vers 1 en 2 
 

 
WOORDEN VOOR ONDERWEG 
 
Gebed van de zondag 
 
Schriftlezingen: 

Numeri 6: 22 t/m 27 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)  
22 De HEER zei tegen Mozes: 23 ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij 
de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 
24 “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
25 moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en 
u genadig zijn, 
26 moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 
27 Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de 
Israëlieten zegenen.’ 
 
Lukas 2, vers 21 (Naardense Bijbel) 
21 En wanneer acht dagen vervuld zijn  
en hij besneden moet worden,  
wordt als zijn naam ‘Jezus’ geroepen,  
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geroepen door de engel  
voordat hij in de moederschoot  
werd ontvangen. 

 
Zingen: lied 527:  1 t/m 3 
 
Luistertekst: ‘De weg is het doel’ (van: Jan de Jongh) 

 

Leven is op weg zijn, 
bergen beklimmen, waden door rivieren, 
bloemen plukken bij maanlicht, 
dwalen door eenzaamheden en woestijnen, 
een kaars branden tegen de storm, 
oplopen met anderen, of hen dragen, brood delen en vieren in de 
nacht. 
 
Leven is pelgrimeren, 
een tijdlang werken aan de weg, een brug bouwen over het water, 
rovers en duivels verjagen, waken en bidden met zieken,  
doden begraven bij de kapel.  
Maar nooit raken de pelgrims thuis:  
‘vreemdelingen’ vestigen zich niet. 
 
Wanneer zij eindelijk aankomen, 
weten ze wat ze vermoedden: 
de weg is het doel. 
 

Zingen: lied 527, vers 5  

Preek - bij lezingen en luistertekst  

Orgelspel 

Zingen: lied 601, vers 1, 2 en 3 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, waarbij wij telkens zingen: 

 
 
En samen bidden we het Onze Vader: 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen & inzameling van de gaven   
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotwoord 
 
- de gemeente gaat staan – 
 
Zegenlied: lied 430  
 
Orgelspel 
 
En dan is er: koffie, thee,wereldwinkel, nog meer nieuwjaarswensen, 
iets lekkers bij de koffie, tijd, aandacht, ontmoeting… 
 


