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Bij deze liturgie hebt u ook een 
liedboek nodig!  
 
 

Klokgelui - moment van stilte - welkom  
 
Welkomstlied (staande): ‘Het lied van de stad’ (Gezangen voor 
Liturgie, lied 465; liedboek 1973, lied 490), vers 1, 2, 4 en 8 
 

1. Hier is een stad gebouwd 
overal om ons heen, 
huizen en bomen en 
mensen van licht en steen. 
 
2. Huizen van vrede voor 
mensen van vlees en bloed. 
Veilig onveilig, zo 
leven zij bitterzoet. 
 

4. Woorden gaan over en 
weer, waar de mensen zijn. 
Woorden zijn lief en leed, 
rouw en geboortepijn. 
 
8. Leven is liefde doen, 
gaan in het oude spoor: 
moeder en vader, zoon, 
dochter, de eeuwen door. 

Bemoediging (staande): 

 Ambtsdrager:  Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 ALLEN:             Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed (staande)   - de gemeente gaat zitten - 
 
Zingen: psalm 72, vers 1 en 2  



 
 

 
Vredeswens  
Voorganger:  De vrede van de Heer is met U!  
ALLEN:   ZIJN VREDE IS OOK MET U!  
Voorganger:  Wenst elkaar de vrede! 
We geven elkaar een hand en wensen elkaar vrede… 
 
Smeekgebed, waarbij we zingen:  
‘Misericordias Domini in aeternum cantabo’ (Taizé: van uw 
barmhartigheid en uw trouw zal ik altijd zingen, Heer) 
 

 
 
Loflied (staande): lied 304, vers 1, 2 en 3 
 
Moment met de kinderen (daarna gaan zij naar de nevendienst) 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 25:19-34  (NBV 2004) 
  
Zingen: lied 991, vers 1 t/m 4 en 6  
 
Evangelielezing: Lukas 16:10-13 (NBV 2004) 
  
Zingen:   U komt de lof toe, U het gezang,  
  U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest  
  in alle eeuwen der eeuwen  (lied 339a) 
  
Preek en orgelspel 



 
 

 
Zingen: ‘Van de vrede blijf je dromen’, vers 1,2 en 4 
(Hanna Lam e.a., Met andere woorden, lied 32) 

 

Samen zullen wij weer leren 

van de vrede, hoe dat moet, 

hoe je onrecht om kunt keren 

tot iets heels en tot iets goeds. 

Zodat alles anders wordt, 

dichterbij de droom van God. 

Zodat alles anders wordt, 

dichterbij de droom van God. 

 

 

Van de vrede blijf je dromen, 

jij zult zien, soms, hier en daar, 

hoe er steeds meer mensen komen 

die niet vechten met elkaar. 

Die de wegen gaan van God, 

tot de aarde hemel wordt. 

Die de wegen gaan van God, 

tot de aarde hemel wordt. 



 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, waarbij wij telkens zingen: 

 
 
 

En samen bidden we het Onze Vader  
- we nodigen u uit om het Onze Vader te bidden volgens eigen traditie… 
 

Mededelingen & inzameling van de gaven   
(de kinderen komen terug in de kerk) 
 
Slotlied (staande): ‘Komen ooit…’ (Gezangen voor Liturgie, lied 484) 
(zelfde melodie als lied 868 uit Liedboek 2013: ‘Lof zij de Heer’) 
 

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede, 
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 

wordt ooit gehoord // uit mensenmonden dat woord: 
wij zullen rusten in vrede. 

 
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 

dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken 
Maar niemand vlucht // nergens alarm in de lucht 

overal vrede geschapen. 
 

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? lk zal haar/hem in vrede ontmoeten. 

Dan zal ik gaan // waar nog geen wegen bestaan - 
vrede de weg voor mijn voeten. 

 
Vredesboodschappen 
 
Zegen, beantwoord door: ‘Vrede voor jou’, lied 421 
En met dit lied gaan we samen zingend de kerkzaal uit. 
  
Orgelspel 
En dan is er thee, koffie, limonade -  ruimte en tijd voor ontmoeting! 


